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Enig idee wat de tekens hierboven betekenen? Ik kwam dit 
Hebreeuwse woord laatst online tegen. Het betekent 'hij 
verlicht' of 'hij geeft licht'.

In ons eerste Licht-magazine begonnen we met de eerste 
woorden van God zelf in de Bijbel: “Laat er licht zijn” (Genesis 
1:3). God zelf is het die deze wereld verlicht. Met zijn 
aanwezigheid (Ik ben), zijn liefde, zijn recht en zijn 
barmhartigheid. Als Unie-ABC-geloofsfamilie van baptisten, 
CAMA- en evangelische christenen mogen we, met alle 
heiligen, uit die openbaring vanuit Gods Woord leven en 
daarvan getuigen.

Een glimp van Gods Koninkrijk
Op de landelijke Unie-ABC-dag waar dit magazine is 
uitgebracht, mochten we speciaal stilstaan bij het Licht van 
Jezus Christus. God heeft zijn Licht heel bijzonder laten 
schijnen in Hem. In het Evangelie van Lucas wordt dat 
concreet beschreven als Jezus op een berg verheerlijkt 
wordt. We lezen in hoofdstuk 9: "Het gebeurde ongeveer acht 
dagen na deze woorden dat Hij Petrus en Johannes en Jakobus 
meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde 
terwijl Hij bad, dat de aanblik van zijn gezicht veranderde en zijn 
kleding blinkend wit werd." Mattheüs 17:2 zegt over dat 
moment: "Zijn gezicht straalde als de zon."

Jezus laat drie discipelen een kort moment zijn heerlijkheid 
zien, een glimp van de hemelse realiteit, van zijn Koninkrijk 
dat in Hem zichtbaar wordt. Was dit wat Jezus bedoelde toen 
Hij een week daarvoor de mysterieuze woorden sprak: "En Ik 
zeg u in waarheid: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die 
de dood niet zullen proeven, voordat zij het Koninkrijk van God 
gezien hebben?"

Gods licht aan de gemeente gegeven
Of doelde Hij op Pinksteren, toen dat Licht van God ook aan 
de gemeente gegeven werd? Zichtbaar in vlammetjes én 
zichtbaar in de verandering die zijn volgelingen ondergingen. 
Samen kregen ze de kracht en de wijsheid om Gods 

Koninkrijk zichtbaar te maken. Zo ging dat door de 
generaties heen en werd de gemeente van Jezus gebouwd 
tot aan de dag van vandaag. En nu mogen wij dat Koninkrijk 
in alle bescheidenheid zichtbaar maken door lief te hebben.

In dit magazine staan bemoedigende en inspirerende 
verhalen hoe wij dat met elkaar proberen te doen, in ons 
land, in deze spannende tijd. Soms met vallen en opstaan, 
op mooie en moeilijke momenten, om mensen dichter bij 
Jezus te brengen.

Tot slot: is het je opgevallen wanneer Jezus verheerlijkt 
werd? Het gebeurde terwijl Hij bad. En dat is vast niet 
toevallig. Laat het voor ons een aanwijzing zijn en een 
herinnering dat zijn verheerlijking in ons denken en 
handelen begint met gebed. Dán kan Hij krachtig werken.

In Christus verbonden,

Peter Stoter
Algemeen Secretaris Unie-ABC

PS Samen bidden kan ook met andere gelovigen uit Unie-ABC- 
verband. We starten met een maandelijks online gebed voor 
elkaar en voor deze wereld. Lees hierover meer op pagina 18.

“Gods Koninkrijk 
zichtbaar maken 

door lief te 
hebben”

Magazine vol inspirerende verhalen 
uit de gemeenschap

VOORWOORD
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Zoeken naar een rijkere liturgie

“Mensen snakken 
ernaar!”

Een aanbiddingsblok onder leiding van een muziekgroep en een preek door de 
voorganger – dat zijn de twee hoofdingrediënten van veel diensten in 

Baptistengemeenten: het wordt weleens vergeleken met een kameel met twee 
bulten. In de afgelopen dertig jaar is deze structuur, die we ook wel 

‘hedendaagse aanbidding’ (contemporary worship) noemen, de dominante vorm 
geworden in onze gemeenschap. Een structuur met mooie kanten, maar ook 

met de nodige manco’s, ziet Hans Riphagen, rector en docent liturgiek van het 
Baptisten Seminarium. “De structuur biedt nauwelijks ruimte voor creativiteit, 

participatie en andere liturgische vormen; daarnaast herkennen niet alle 
gemeenteleden zich in de hoogverheven teksten van sommige liederen en 

haakt men in het ergste geval zelfs af.” Hij pleit dan ook voor vernieuwing en 
verdieping van de liturgie.
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Eilandjes van verantwoordelijkheid
“De structuur van de hedendaagse aanbidding heeft nieuwe ‘liturgische rollen’ 
in het leven geroepen, die in de praktijk vaak tot eilandjes van 
verantwoordelijkheid zijn geworden”, schetst Hans. “De dienstleider, de 
zangleider, de voorganger – ieder verzorgt zijn eigen onderdeel. Het is dan 
lastig om creatief uit de hoek te komen, want rondom ieder onderdeel liggen 
de verwachtingen redelijk vast. Het gevolg is dat essentiële en broodnodige 
onderdelen van het christelijk geloof soms ondersneeuwen, omdat ze geen 
vaste plek meer hebben in het model dat we nu hanteren. Denk aan vormen 
als een gezamenlijk uitgesproken geloofsbelijdenis, een langere stilte, een 
persoonlijk getuigenis, voorbede en het bidden van het Onze Vader. Ik ben 
bang dat we die vormen nauwelijks meer oefenen in onze gemeenten.”

Er zitten ook mooie kanten aan de hedendaagse aanbidding, die Hans niet 
kwijt wil: “Er is veel ruimte voor expressie en authentieke geloofsbeleving, de 
taal is direct en de muziek is voor veel mensen aansprekend. Tegelijk zijn er 
ook steeds meer mensen die ervan vervreemd raken; mensen die innerlijk 
afhaken omdat ze de sterke nadruk op overwinning en Gods aanwezigheid niet 
kunnen meemaken. Ze missen ruimte voor twijfel, voor waarom-vragen, voor 
wanhoop en lijden, voor de heiligheid van God, en de taal en vorm die daar 
uiting aan geeft.” Hans zou graag zien dat gemeenten een zoektocht naar meer 
verrijking beginnen: “Sámen, al luisterend naar elkaar, creatief en 
experimenterend, juist ook samen met kinderen en jongeren: wat betekent het 
‘licht op Christus’ – ons Unie-ABC-thema – voor de inrichting van onze 
diensten?”

Voorbede en Schriftlezing
Een voorbeeld van iets wat in veel gemeenten geen standaardplek meer heeft 
is de voorbede. “Terwijl dat een van de belangrijkste taken is voor ons als 
priesterlijke gemeente: de wereld voor Gods troon brengen. Voorbede is een 
vorm van leren liefhebben. Als je ergens voor bidt, gaat je aandacht ernaar uit 
en ga je erom geven. Zo leer je Gods hart kennen.” Ook zou er meer ruimte 
mogen zijn voor een zelfstandige plek voor de Schriftlezing en de 
Bijbelverhalen. “Vaak gaat de Bijbel alleen open aan het begin van de preek, of 
als onderdeel ervan om het thema van de preek te ondersteunen met 
bewijsteksten. Maar mag de lezing uit Gods Woord ook op zichzelf staan en 
echt even ruimte innemen? Aandachtig, mooi voorgelezen, een keer een wat 
langere tekst?”

Structuren en vormen
Wat we in Hans’ optiek nodig hebben zijn structuren en vormen die ons helpen 
ons leven te begrijpen in het licht van Christus. "Een prachtige structuur is het 
volgen van het kerkelijk jaar, want het kerkelijk jaar draait om het leven van 
Jezus. Het helpt ons om gedurende het hele jaar samen op te trekken met 
Jezus en zijn leerlingen in de evangelieverhalen, en daar zelf deelgenoot van te 
worden. En ja, om daarin ook existentieel geraakt te worden, wanneer je leert 
leven in die verhalen. Het kerkelijk jaar structureert daarmee ook ons geestelijk 
leven: je oefent je in wachten (Advent), in je voorbereiden (Veertigdagentijd), in 
je verbazen (Epifanie), in rouwen (Goede Vrijdag) en in vieren (Pasen). Het 
structureert daarmee ook onze tijd, de seizoenen en het leven. Dat gaat terug 
op de Joodse wortels van ons geloof. Heb je na hard werken de eerste oogst 
binnengehaald, dan ga je met het beste deel ervan naar God (het feest van de 
eerstelingen)."

"We hebben ook liturgische vormen nodig, materiële vormen; bijvoorbeeld als 
het gaat over ons geld. Meedoen aan de collecte is veelal een gedachteloze, 
automatische handeling of overschrijving. Op zich is dat nuttig en efficiënt, 
maar de bewuste handeling van iets teruggeven aan de Here God – iets wat je 
ook echt iets kost (zoals in het Oude Testament het lammetje dat bij je
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schepping. Niet alsof er op magische of automatische wijze 
iets gebeurt, maar het is wel degelijk meer dan een puur 
symbolische handeling. We zijn geneigd om deze rituelen uit 
te kleden tot iets nuchters, maar daarmee laat je geen ruimte 
voor het mysterie.” Hans pleit ervoor om juist ook stilte en 
mysterie een plek te geven. “We leven in een overprikkelde 
samenleving – ga je daar als kerk in mee? Of kunnen we ook 
af en toe twee minuten stil zijn? Stilte is hartstikke eng, maar 
het kan een waardevolle liturgische vorm zijn.”

Zoeken naar verbindende vormen
Het gaat Hans er niet om dat we hoogliturgisch moeten 
worden, benadrukt hij, “maar dat we zoeken naar eigentijdse 
vormen die dicht bij onze gemeenschappen staan en die 
betekenisvol verbinding brengen. Verbinding voor jonge 
mensen die in de kerk antwoorden verwachten op hun 
levensvragen, voor de millennial die verlangt naar verstilling, 
voor gemeenteleden die zoeken naar meer van de Geest en 
daarvoor nu uitwijken naar conferenties, voor de Israël-groep 
die vraagt om meer voorbede voor Gods volk, voor de 
ouderen die graag nog eens Johan de Heer-liederen willen 
zingen. Niet dat een dienst als doel heeft om alle behoeften 
van mensen te vervullen, maar we vormen wel samen één 
lichaam, zoals Paulus het beschrijft. Ik denk dat de 
gefragmenteerde gemeenschap die we vaak zijn het dringend 
nodig heeft om verbindende vormen te vinden. De liturgie 
zou een creatieve ruimte kunnen zijn om in een 
ontdekkingstocht al dat soort perspectieven bij elkaar te 
brengen. Dan is het goed om verder te kijken dan de kameel 
met twee bulten, en de ‘eilandjes van verantwoordelijkheid’ 
opnieuw te verbinden. Het vraagt nieuwe, gezamenlijke denk- 
en verbeeldingskracht, waar je elkaar voor nodig hebt; 
wellicht in een werkgroep ‘Vieren’. Het zou mooi zijn als meer 
mensen een bijdrage in de dienst krijgen, bijvoorbeeld bij de 
Schriftlezing en het geven van getuigenissen – en dan óók 
over de worstelingen en de rauwe kanten van het leven.”

Potentie om te verbinden
“Liturgie kan gemakkelijk een strijdpunt worden, maar heeft 
ook veel potentie om te verbinden”, besluit Hans. “Het kan 
een mooie zoektocht zijn naar een rijkere invulling van ons 
geloof. Ik denk dat mensen ernaar snákken! Vanaf komend 
collegejaar start het Baptisten Seminarium met het vak 
‘contextuele liturgie’. We hebben altijd veel aandacht gehad 
voor spreekvaardigheid, maar eigenlijk is de preek een 
onderdeel van iets breders: de hele liturgie is een manier om 
het Evangelie vorm te geven. Er is dus werk aan de winkel: 
liturgisch werk.”

opgroeit en dat je later naar de tempel brengt) – is daarmee 
verdwenen. Ik zou het mooi vinden als we de collecte iets 
meer gaan verbeelden als een moment van offeren: 
bijvoorbeeld door een goed doel toe te lichten, daar 
(ruimhartig!) voor te geven en ervoor te bidden."

Een andere vorm is die van de schuldbelijdenis. "We gaan in 
onze liederen zo snel van zonde naar genade, soms binnen 
twee regels. Ik denk dat in de kerk ook veel mensen met diepe 
schuldgevoelens zitten, en dat zij het nodig hebben om 
daarbij stil te staan, dat onder woorden te brengen. Het 
klassieke sacrament van de biecht geeft daar ruimte voor: dat 
je hardop tegen iemand anders uitspreekt waar je fout zit of 
waar je vast zit. En je hebt het ook nodig dat er iemand is – 
iemand anders dan jijzelf – die namens Christus de vergeving 
uitspreekt over jou: ‘Je bent genoeg, God houdt van jou, je 
zonden zijn vergeven’. Het is een soort gezamenlijke 
handeling die je met elkaar als het ware ‘uitspeelt’; dat doet 
iets heel anders met je dan er alleen kort over zingen.”

Ruimte voor mysterie en stilte
Zo geldt dat ook voor bekende rituelen zoals doop en 
Avondmaal. “We stappen daar in het verhaal. We noemen dat 
ook wel ‘enactment’: je speelt na wat er toen gebeurde en 
plaatst jezelf in die geschiedenis. Meer nog, je actualiseert die 
geschiedenis en gelooft dat Jezus daarin is. Het is meer dan 
alleen herdenken: er gebeurt iets van Christus. Als iemand 
kopje-onder gaat bij de doop, gebeurt daar een nieuwe 

Zelf aan de slag met liturgie in je gemeente?

Op de website van Unie-ABC geeft Hans een 
aantal praktische tips en suggesties, naar 
aanleiding van de liturgische proeverij die hij 
tijdens de landelijke Unie-ABC-dag heeft 
verzorgd. Volg de QR-code.
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Toen ik jong was dacht ik bij het woord ‘missie’ vooral aan verre landen, exotische 
culturen en avontuurlijke zendelingen met diapresentaties. Inmiddels weet ik: missie is 
niet iets wat een paar mensen ‘daar ver weg’ doen – missie is de motor van de kerk. 
Zonder missie komt de kerk tot stilstand.

Want wat is het hart van God? Liefde, zeker. Genade, absoluut. Maar altijd in beweging, 
altijd op zoek. Jezus zegt het zelf: “De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te 
redden wat verloren was” (Lucas 19:10). Dat is missie. En als wij zijn lichaam op aarde 
zijn, dan is het niet vreemd dat ook wij – als kerk – geroepen zijn om op pad te gaan. De 
kerk is geen clubhuis, maar een uitzendbureau.

Toch merk ik hoe snel we in de kerk naar binnen gekeerd raken. We hebben onze 
programma’s, onze vergaderingen, onze mooie momenten van samenkomst. Allemaal 
waardevol, maar soms raken we het grotere plaatje kwijt. Missie herinnert ons eraan 
waarvoor we bestaan. Het houdt ons scherp, ruimhartig en hoopvol. Het dwingt ons om 
buiten onze muren te kijken, naar de wereld die Jezus zo liefheeft.

Wat me bemoedigt, is dat ik binnen Unie-ABC steeds vaker ontmoetingen heb waarin 
deze visie begint te leven. Kerken die niet alleen willen groeien in diepte, maar ook in 
reikwijdte. Die beseffen: we zijn niet geroepen om te overleven, maar om te getuigen. 
Dat is precies waarom ik zo blij ben met de samenwerking tussen CAMA Zending en 
Unie-ABC. Samen kunnen we die missionaire beweging versterken – lokaal én 
mondiaal.

Missie begint niet met een project, maar met een hart dat klopt op het ritme van Gods 
liefde voor de wereld. Wie zich daarop afstemt, ontdekt: we zijn gemaakt om te delen. 
Niet omdat we alles op orde hebben, maar omdat we Iemand kennen die hoop geeft – 
voor hier én ver weg.

Missie is geen optie. Het is onze identiteit. Het is de motor van de kerk. Paulus drukt dat 
heel sterk uit in zijn tweede brief aan de Korintiërs: “En dit alles is uit God, Die ons met 
Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening 
gegeven heeft” (2 Korintiërs 5:18, HSV).

Wij mogen namens God verzoening aanbieden aan een verscheurde wereld. Daarom 
mogen we als kerk telkens weer de vraag stellen: waar beweegt Gods Geest ons 
naartoe? En durven we mee te bewegen? Want waar missie de motor is, blijft de kerk 
niet stilstaan – dan komt ze tot leven. Laten we die beweging omarmen, in 
afhankelijkheid van Christus, gedreven door liefde en vol verwachting. De wereld wacht 
op een kerk die leeft voor iets groters dan zichzelf.

Missie: motor van de kerk

Jan Wolsheimer is directeur 
van CAMA Zending, partner 

van Unie-ABC in zending. 

COLUMN
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Uit het land
Waar zijn andere gemeenten in onze gemeenschap mee bezig? 

Maak kennis en doe ideeën op!

Workshop evangelisatie

In de Evangelische Gemeente Parousia Almere is er zo'n 
twee tot drie keer per jaar een 'verbindingsdienst', bedoeld 
om elkaar beter te leren kennen. Alle aanwezigen kunnen 
een workshop volgen, zodat ze eens op een andere manier 
met elkaar bezig zijn. Jan Holwerda biedt daarbij steevast 
een workshop evangelisatie aan en gaat dan met een 
groepje Almere in.

"We kerken op loopafstand van het centrum", vertelt hij. "In 
de kerk worden we wekelijks toegerust in ons geloof. Het is 
mooi om dat dan vervolgens ook in de praktijk te brengen 
en de mensen op te zoeken voor wie Jezus óók stierf." Jan 
heeft zelf flyertjes gemaakt met als titel 'Waarom Jezus?' 
"Niet iedereen wil ze aannemen, maar het uitdelen geeft 
regelmatig mooie openingen voor gesprek."

Jan is zelf ook geen held, zegt hij. "Ik moet ook wel een 
drempeltje over." Toch is hij is actief bij het Prayer Station, 
waarbij hij op straat voor mensen bidt, en bij het Chauffeurs 
Evangelisatie Team, waarmee hij de veelal Oost-Europese 
vrachtwagenchauffeurs langsgaat die soms dagen langs de 
snelweg moeten rusten voor ze verder mogen rijden. "Echt 
negatieve reacties krijg ik weinig. Bovendien: het is het 
minste wat ik kan doen, als je nagaat wat Jezus voor mij 
heeft gedaan. En uiteindelijk is het gewoon: de ene voet 
voor de andere en gáán."

“De ene voet voor de 
andere en gáán”

In de Baptistengemeente Groningen verzorgen de jonge 
voorgangers Tom en Froukje van Lieshout een 16+ 
Gemeentegroeigroep, waarin ze met de jeugd vanaf 
zestien jaar maandelijks Bijbelstudie doen. “We hebben 
veel tieners, maar de oudere jeugd ontbreekt een beetje in 
onze gemeente”, vertelt het echtpaar. “Het is een 
doelgroep die gemakkelijk afhaakt als ze niet betrokken 
worden. We hebben daarom iedereen in die leeftijdsgroep 
uitgenodigd voor de groep.”

Het eerste jaar vormden de vragen die bij de jongeren 
leefden de leidraad voor het programma. “Ze kwamen met 
vragen over God en Jezus, en vooral ook veel ethische 
onderwerpen. We maakten daar zelf steeds een 
Bijbelstudie omheen. In het tweede jaar zijn we begonnen 
een heel Bijbelboek met ze door te nemen. Wat we graag 
willen is dat ze zelf de Bijbel leren lezen. We zijn begonnen 
met het boek Genesis. Om daar een beetje vlot doorheen 
te gaan, vroegen we ze om per keer wel tien of vijftien 
hoofdstukken te lezen. We waren blij verrast dat ze dit 
zonder problemen deden en veel vragen voor ons 
hadden!”

“Zonder problemen 
lezen ze wel tien of 
vijftien hoofdstukken”

Bijbelstudie oudere jeugd
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Al meer dan dertig jaar kamp

Henk Niesing draait al jaren mee als leider en is ook 
bestuurslid. "Er werken heel veel mensen aan mee", vertelt hij. 
"Natuurlijk leiders, maar ook degenen die lang van tevoren het 
creatieve programma voorbereiden, muzikanten, mensen die 's 
avonds de wc's komen schoonmaken. Een hele mooie 
ontwikkeling van de laatste jaren is dat er ook jongeren van 
zo'n jaar of zestien tot achttien meedraaien als leiding. Zij 
hebben zoveel energie en zijn ook een groot voorbeeld voor de 
kinderen. Echt een aanwinst."

De structuur van het programma is altijd hetzelfde. "Zo 
beginnen we elke dag met stille tijd in kleine groepjes en na het 
ontbijt is er een dienst met de muziekband en de grote 
poppenkast. Daarna is er een creatieve verwerking, 
bijvoorbeeld met hout, klei of verf. Ook bouwen we veel 
momenten in waarop ze rustig wat voor zichzelf kunnen doen. 
De rest van de dag zijn er variërende evenementen, die zijn ook

Kinderen bekend maken met Jezus

Reep van de week
In Baptistengemeente Havenlicht in Delfzijl kennen ze de 
'Reep van de Week' waarmee de gemeente jongeren 
bemoedigt. Voorganger Arno van Engelenburg: "Als 
voormalig jongerenwerker ben ik van mening dat we tieners 
niet vaak genoeg kunnen laten weten dat ze kostbaar en 
geliefd zijn. Ook of juist in de gemeente."

heel populair. Zoals de vossenjacht in een nabijgelegen plaats, 
de spellen in het bos, het kampvuur, de dropping voor de 
grote kinderen en natuurlijk de bonte avond. Daar kijkt 
iedereen naar uit."

Elke leider heeft de hele week vier of vijf kinderen onder zijn 
of haar hoede. "Met dat kleine groepje doe je 's ochtends de 
stille tijd en voor hen ben je ook het directe aanspreekpunt. 
Dit leidt vaak tot mooie, vertrouwelijke gesprekken - heel 
bijzonder om mee te maken."

Zo maakt het team er een geweldige tijd van voor de 
kinderen. "De kern voor onze motivatie is dat we hen bekend 
willen maken met Jezus Christus. Met het thema van dit jaar 
willen we hen aanmoedigen om te durven staan voor hun 
geloof, ook als ze misschien de enige gelovigen zijn in de klas, 
én bemoedigen: vertrouw op God, je staat er niet alleen voor!"

Al ruim dertig jaar organiseert Baptistengemeente De Schuilplaats in Eindhoven jaarlijks een kampweek voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Er gaan zo'n vijftig tot tachtig kinderen mee, uit de eigen gemeente en andere kerken, uit enkele 
opvanghuizen en regelmatig ook niet-gelovige vriendjes en vriendinnetjes. In augustus is het weer zover. Het thema is: Hé, kom 
op, vertrouw op Hem!

9



Meer jongeren op het podium tijdens de dienst, verantwoordelijkheid voor tieners die helpen in het kinderwerk en 
regelmatig een generatiedienst op zondag. De Baptistengemeente Harderwijk is ruim twee jaar bezig met Samen Jong 
en dat werpt de eerste vruchten af. “Tegelijk is het een proces van de lange adem en gaat het met vallen en opstaan”, 

zegt voorganger Geertje Plug. “Een cultuurverandering kost tijd.”

SAMEN JONG
GEMEENTE MET ALLE GENERATIES

“Net als in veel andere gemeenten merkten we na corona 
dat de jonge generatie minder in de kerk aanwezig was. 
Tieners waren niet meer gewend om een dienst ‘uit te 
zitten’, en ook in het jongerenwerk was er een terugloop 
zichtbaar. In die context zijn we ons gaan verdiepen in het 
gedachtegoed van Samen Jong. Al snel hebben we een 
stuurgroep in het leven geroepen met als doel dat Samen 
Jong in de hele gemeente gaat leven.” De stuurgroep werd 
gevormd door jeugdwerker Matthijs – die onlangs afscheid 
heeft genomen van de gemeente – voorganger Geertje, een 
raadslid en nog vijf gemeenteleden en jongeren uit 
verschillende leeftijdscategorieën.

Muziek en techniek
“We hebben geprobeerd om met de taakveldleiders na te 
denken over de vraag: hoe kunnen we in jouw taakveld 

concreet aan de slag met de kernwaarden van Samen Jong 
en wat zou je daarvoor nodig hebben? Het meest zichtbaar 
werd dat in het taakveld ‘muziek en techniek’. Er waren al 
jongeren betrokken bij het filmen en streamen van de 
diensten, maar het muziekteam werd voor een groot deel 
bemenst door de oudere generatie, terwijl ook verschillende 
jongeren een muziekinstrument bespelen of kunnen zingen.” 
Een aantal jongeren ging 
meedoen, maar dat ging niet 
alleen maar gemakkelijk. “Het 
idee van Samen Jong is om 
verantwoordelijkheid door te 
geven. Niet door jongeren in het 
diepe te gooien, maar door ze te 
begeleiden en te coachen. Dat 
vraagt wel wat van de oudere
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“Ruimte maken 
voor jongeren en 
generaties aan 

elkaar verbinden”

Generatiediensten
Er zijn ook generatiebrede initiatieven. “We hebben nu twee 
keer een gemeenteweekend gehad. Een heel mooi, 
verbindend evenement, waarbij ouderen en jongeren echt 
met elkaar in contact komen. Verder is er regelmatig een 
generatiedienst op zondag. Voorheen hadden we 
gezinsdiensten, maar die waren eigenlijk helemaal gericht 
op kinderen. In het aangepaste concept, waar we ook een 
workshop voor hebben gevolgd, komen alle generaties aan 
bod. Er zitten leuke actieve elementjes in, opdrachtjes die je 
samen moet uitvoeren. Zo kregen bij de kerstdienst alle 
leeftijdsgroepen een klein onderdeeltje van een kartonnen 
cadeaudoosje. Tijdens de dienst moest je mensen opzoeken 
die een ánder onderdeeltje hadden, zodat je samen een 
doosje in elkaar kon zetten. Een ander element kan een 
interactief Bijbelverhaal zijn, waar voor de kinderen iets in 
zit, en die voor volwassenen een diepere laag heeft.”

Ruimte maken in je hart
Hoewel het niet vanzelf gaat, is Geertje ervan overtuigd dat 
het de moeite waard is om hierop in te zetten. “Je leest de 
laatste tijd regelmatig over een opleving van 
geloofsbelangstelling onder de Generatie Z-jeugd. Het is 

generatie, bijvoorbeeld om geduld te hebben als iemand 
niet komt opdagen om te oefenen. Wat je wilt is dat de 
generaties zich vermengen, dat ze elkaar leren kennen en 
wederzijds van elkaar leren. Inmiddels valt het op dat 
jongeren zichtbaarder zijn in taken rondom de dienst, en 
dat wordt echt gewaardeerd.”

Uitdagingen
De stuurgroep bestaat nu ongeveer twee jaar, maar komt 
wel steeds meer onder druk te staan, zegt Geertje. “Onze 
valkuil was dat we veel leuke activiteiten bedachten die 
konden bijdragen aan het gemeente-zijn met alle generaties, 
en dat we ons op het organiseren stortten. Maar daar draait 
Samen Jong niet om. Het gaat om het werken aan een 
cultuur; een cultuur waarin jong en oud samen de gemeente 
vormen, een bijdrage leveren, gezien worden. We hebben nu 
vastgesteld dat het onze taak is om de kennis van Samen 
Jong over te brengen naar de gemeente, bij te blijven op het 
gebied van jongerenwerk, zodat we daarin kunnen 
adviseren, en om sleutelfiguren te prikkelen en te stimuleren 
om Samen Jong in hun taakveld aandacht te geven.”

Kinder- en jeugdwerk
Behalve de stappen die zijn gezet in het taakveld ‘muziek en 
techniek’, zijn er ook mooie dingen te vertellen over het 
kinder- en jeugdwerk. “Tieners willen graag helpen bij de 
zondagsschool, en bij navraag bleek dat ze best iets meer 
wilden doen dan er alleen maar bij zitten. Inmiddels hebben 
ze toegang tot de methode die we gebruiken en kunnen ze, 
als ze dat willen, een deel van het programma voorbereiden. 
Dit is precies de bedoeling van verantwoordelijkheid 
doorgeven: jonge mensen de kans geven om te groeien.” 

Vanuit de zeventienplus-groep ontstond spontaan ook een 
mooi initiatief. “Toen onze jeugdwerker stopte en ook enkele 
leiders van de jongere tienergroepen afscheid namen, zijn er 
zeventienplussers in dat gat gesprongen. Inmiddels heeft 
van die groep bijna iedereen minstens één of twee 
gemeentetaken: in kinder- of jeugdwerk, techniek of muziek. 
Een prachtige, enthousiaste groep jonge mensen met het 
verlangen om te groeien en onderwijs te ontvangen.”
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Samen Jong: leren om met alle generaties samen een 
levende gemeente van Jezus Christus te zijn.

Zes kernwaarden:
1. De boodschap van Jezus serieus nemen
2. Een warme gemeenschap zijn voor jong en oud
3. Prioriteit geven aan volgende generaties
4. Verantwoordelijkheid steeds weer doorgeven
5. Hart hebben voor jongeren
6. Beste buren zijn voor wijk en wereld

Meedoen of meer weten?
Lees meer over Samen Jong op 
onze website via de QR-code of 
neem contact op met onze 
jeugdwerkadviseur Ronald van 
den Oever, via 
ronald.vandenoever@unie-abc.nl.

Samen Jong in het kort

“Kijk naar wat er 
goed gaat en 
bouw dat uit”

Jeugdwerkadviseur:

daarom des te belangrijker om aandacht te hebben voor de 
jeugd, of meer nog: voor het samenbrengen van de 
generaties; het is natuurlijk niet de bedoeling dat álles op de 
jonge generatie gericht is en ouderen zich niet meer gezien 
voelen. Ik denk dat de opdracht voor oudere gemeenteleden 
is om ruimte in hun hart te maken voor jongeren, om 
jongeren de ruimte te geven om op hun eigen manier het 
geloof te beleven, en erop te vertrouwen dat God ook daarin 
werkt. Een kerk waarin ook de volgende generatie meedoet 
heeft toekomst. En laten we eerlijk zijn: van jonge mensen die 
in de kerk hun steentje gaan bijdragen, daar wordt iedereen 
uiteindelijk toch blij van?!”

Ronald van den Oever, jeugdwerkadviseur van Unie-ABC, 
herkent de uitdagingen waar Harderwijk tegenaan loopt. "Het 
is in veel gemeenten een valkuil om allerlei leuke activiteiten 
te gaan organiseren. Mooi dat ze in Harderwijk hebben 
ontdekt dat het gaat om een cultuurverandering, waar 
activiteiten het gevolg van kunnen zijn."

Vier mogelijke insteken
In het boek Samen Jong worden 'Werkvormen' genoemd als 
één manier om generaties te verbinden. "Een andere is om 
alle generaties te betrekken in de organisatie", zegt Ronald. 
"Stel vanuit het muziekteam, de missionaire commissie, het 
dienstenteam en alle andere groepen en taakvelden de vraag: 
hoe kunnen we jong én oud hierin betrekken?"

Verder wordt geestelijke vorming als insteek genoemd:  
"Bedenk hoe je in preken, Bijbelstudies, gebeden en 
dergelijke aandacht kunt geven aan de verbinding tussen 
generaties. Een voorbeeld in het Oude Testament is de band 
tussen Ruth en Naomi, waar de moed van de een en de 
wijsheid van de ander elkaar prachtig aanvullen." Tot slot kun 
je in je visie en het beleid van de gemeente woorden geven 
aan het belang van samen optrekken van de generaties.

Twee tips
Voor alle gemeenten die – al dan niet onder de vlag van 
Samen Jong – bezig zijn met het verbinden van generaties 
heeft Ronald twee tips. "Zet het regelmatig op de agenda van 
de gemeentevergadering en de raad, zodat het onder de 
aandacht blijft. Je bent er immers nooit klaar mee. En 
daarnaast: kijk altijd naar wat goed gaat en bedenk hoe je dat 
verder uit kunt bouwen. Dan blijf je samen gemotiveerd."
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Reacties uit de gemeente
Ruben van Kranenburg (19) zit in de stuurgroep Samen 
Jong. "De kerk was altijd vooral voor de oudere mensen, 
en de jongeren stonden daar los van. Nu wordt het 
meer één geheel, dat is mooi. Het is wel moeilijk om te 
zeggen wat de stuurgroep doet; het is niet zo concreet. 
Maar er komt meer bewustwording en we zijn ermee 
bezig, dat doet wel iets."

Jacobine Hoogteyling (55) is 
enthousiast over Samen Jong. "Ik 
heb liever dat jongeren het naar 
hun zin hebben, dan dat ik het 
naar m’n zin heb. In de diensten is 
er aandacht voor alle generaties en 
in preken gaat het vaker ook over 
jongeren, maar er zit nog niet echt 
een duidelijke lijn in. De generatie 
van zeventien tot dertig jaar is wel 
aanwezig, maar dat mag nog wel 
meer."

Miep Visser (73) merkt niet 
altijd dat de gemeente prioriteit 
geeft aan jongere generaties. 
"Jongeren zouden best nog 
meer een aandeel kunnen 
hebben in de diensten. En ik 
zou best eens jongeren op de 
koffie willen vragen. Ik heb hart 
voor jongeren, maar het is 
lastig om hen dat te laten 
merken. Ik bid wel vaak voor 
hen. Het zou mooi zijn om 
elkaar vaker te spreken, we 
kunnen zo veel van elkaar 
leren!"



VINGERAFDRUK IN DE KLEI

JE HOORT ERBIJ

“God is trouw, Hij blijft maar geven”
In de Baptistengemeente Enschede drukten tijdens een dienst  
in september de aanwezigen hun vingerafdruk in een kleisteen. 
“Aanleiding was een gesprek met een jongerenwerker in de 
stad, die vertelde dat jonge mensen niet alleen kampen met 
eenzaamheid, maar ook met een gebrek aan zingeving”, zegt 
voorganger Remko Ongersma. “Waar leef ik eigenlijk voor? 
Waar hoor ik bij? Depressie en suïcidegedachten komen steeds 
vaker voor. Hetzelfde speelt trouwens bij andere 
leeftijdsgroepen. Met het beeld van de kleisteen stonden we 
erbij stil dat we onderdeel zijn van Gods grote verhaal, dat we 
door het kruis bij Hem horen en daardoor ook aan elkaar 
gegeven zijn. Eben haëzer. Tot hier toe heeft de Heer ons 
geholpen.”

Remko gebruikt regelmatig sprekende beelden bij zijn 
onderwijs en prediking. Een vaak terugkerend thema daarbij is 
Gods trouw. “Zo hebben we een tijd een koffer in de kerkzaal 
gehad. Mensen gaven aan de hand van een voorwerp een 
getuigenis van wat God had gedaan in hun leven. Het voorwerp

lieten ze achter: zo kregen we een koffer vol getuigenissen die 
ons eraan mochten herinneren dat God maar blijft geven. 
Zoveel daarvan vergeten we weer …”
Een ander voorbeeld is de deur bij het doopvont. “Daarvan heb 
ik de kozijnen rood geschilderd, zoals de deuren bij de uittocht 
uit Egypte met bloed werden gemarkeerd, zodat de dood 
voorbij zou gaan. Tijdens een dienst mochten mensen hun 
naam op de deur zetten en daarmee zeggen: ik ben gered door 
het bloed van het Lam. Dit getuigenis is elke dienst nog 
zichtbaar.” En: piepschuimen muren in de kerkzaal die 
symboliseerden hoe mensen door de zonde van elkaar en van 
God zijn gescheiden, werden met Goede Vrijdag omver 
gehaald, waarbij het kruis zichtbaar werd.

Het is geen dóel om creatief of vernieuwend te zijn, benadrukt 
Remko. “Maar mensen onthouden een boodschap zo vaak 
beter dan als je alleen woorden gebruikt. Daarbij voel ik me 
ook door de Geest uitgedaagd om het Evangelie steeds op 
nieuwe manieren door te geven.”
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BIDDEND NAAR 

PASEN
De gebedsruimte van Stadsklooster Arnhem stond van Witte Donderdag 
tot en met Paasmorgen in het teken van een 48-uursgebed. Ingeborg te 

Loo en Marieke Meijer-Bernard ontwikkelden samen met een aantal 
'meedenkers' mooi materiaal, dat ze graag aan anderen aanreiken. Aan 

de hand van verschillende Bijbelteksten en gebedsvormen gaan 
deelnemers stap voor stap door de lijdensgeschiedenis heen. "Het is 

ons verlangen om mensen meer vertrouwd te maken met gebed en hen 
creatieve vormen van gebed te laten ontdekken die zij ook mee kunnen 

nemen in hun dagelijks leven en in hun gemeente."
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Aan het hart

Johannes 13:24 - Een van de discipelen, degene van wie Jezus 
heel veel hield, leunde tegen Jezus aan, met zijn hoofd op diens 
schouder.

Smeer wat balsemolie op je handen en wrijf ze ermee in. 
Sta een moment stil bij de gebrokenheid in jouw leven. 
Ervaar wat er naar boven komt aan pijn of verdriet, aan 
schuld of aan falen, aan machteloosheid of woede, of …
Probeer dit onder woorden te brengen en uit te spreken 
naar God. Leg het voor Hem neer en laat je hart door Hem 
verzorgen, helen en verzachten.

Gebroken brood

Lucas 22:19 - Hij nam het brood, zegende het, brak het en 
reikte het hun aan en zei: 'Dit is mijn lichaam, dat Ik voor jullie 
heb gegeven. Eet het ter nagedachtenis aan Mij.'

Neem het stuk brood aan van de broer of zus in Christus 
die je voor ging met bidden. Eet het ter gedachtenis aan 
het lichaam van Jezus dat voor ons is gegeven. Scheur een 
stuk van het brood af en leg het klaar voor degene die na 
jou in de gebedsruimte komt. Schrijf er een boodschap of 
vredegroet bij.
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INSPIRATIEKyrie Eleison 

Mattheüs 20:31-34 - 'Meester, ontferm U over ons! Ontferm U 
over ons, Zoon van David!' Jezus hield halt en riep hun toe: 'Wat 
willen jullie van Mij?' Zij zeiden: 'Meester, we willen dat onze 
ogen opengaan. We willen kunnen zien.' Jezus was ontroerd en 
raakte hun ogen aan.

Je kunt hier de tijd nemen om tot het kruis te naderen en bij 
het kruis te bidden. Terwijl je dichter bij het kruis komt, kun 
je bij God neerleggen wat er in de wereld, in je omgeving of 
in jezelf speelt. Waarover wil je vragen: ‘Heer, ontferm U?’ Als 
je wilt kun je jouw gebed opschrijven tijdens je ‘tocht’ naar 
het kruis.

Breek onze harten voor de stad

Filippenzen 2:6-8 - Christus Jezus had dezelfde status als God. 
Toen de tijd daar was, schoof Hij de goddelijke privileges terzijde 
en nam Hij de positie in van een slaaf; Hij werd mens! Wat een 
ongelooflijke weg van vernedering. Hij leidde een onzelfzuchtig, 
gehoorzaam leven en stierf vervolgens een onzelfzuchtige, 
gehoorzame dood.

In navolging van Christus mogen we ons leven vernieuwen, 
telkens opnieuw. We mogen groeien in ontfermen, uitreiken, 
verlangen naar de helende liefde voor onze stad. Schrijf je 
verlangen of gebedspunt voor de stad op.

Het gebroken hart van Jezus
Johannes 19:28-30 - Jezus, die zag dat alles nu voltooid was... 
sprak vervolgens: “Ik heb dorst”. Er stond een kruik zure wijn. 
Iemand deed een spons aan een speer, drenkte die in de wijn en 
bracht hem omhoog tot aan zijn mond. Nadat Hij de wijn 
genomen had, zei Jezus: 'Het is volbracht ... helemaal.' Hij boog 
zijn hoofd en gaf de geest.

Kniel bij het kruis en laat de volgende woorden tot je 
spreken: Spijker na spijker dringt zijn handen en zijn voeten 
binnen. Dreunende mokerslagen. Deze voeten hebben Hem 
naar zieken en zondaars gedragen. Deze handen hebben 
mensen gezegend en geheeld, dit hart heeft zijn 
moordenaars liefgehad. 

Nu zijn zijn armen uitgespreid. Neem de tijd om met Jezus 
aan het kruis te zijn, het kloppen van zijn hart te voelen 
stilvallen, zijn woorden te laten spreken.
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Bekijk in een filmpje 
op facebook de 
gebedsruimte.

Wachten en rusten

Lucas 23:55-56 - De vrouwen die Jezus vanuit Galilea gezelschap 
hadden gehouden volgden. Ze zagen in welk graf Jezus’ lichaam 
werd gelegd. Ze gingen weg om specerijen en oliën voor de 
begrafenis klaar te maken. Maar zoals bevolen, hielden ze op de 
Sabbat rust.

Neem de tijd om in stilte deze tekst tot je te laten spreken in 
de vorm van Lectio Divina: lees de tekst rustig, laat deze 
doorsijpelen, lees nog een keer en neem de tijd om bij een of 
enkele woorden stil te staan die je raken. Breng je gebed bij 
God door klagen en danken. Je kunt hiervoor de zandloper 
gebruiken: drie, vijf of zeven minuten.

Glorie aan God

Filippenzen 2:5-11 - Vanwege die gehoorzaamheid heeft God 
Hem verhoogd en geëerd, veel hoger dan iets of iemand ooit 
verhoogd is geweest, zodat alle schepselen in de hemel en op 
aarde – zelfs diegenen die al lang geleden gestorven en begraven 
zijn – in aanbidding zullen buigen voor deze Jezus Christus, en 
vol eerbied zullen uitroepen dat Hij de Meester is van allen, tot 
glorieuze eer van God de Vader.

In deze laatste vorm op de ‘route’ leven we toe naar het 
‘halleluja’ dat zal klinken tijdens op Paasmorgen. Wat 
betekent de opstanding voor jou? Schrijf het op. Laat een 
versie achter in de gebedsruimte en neem er eentje mee 
naar buiten!



“Zou jij een cliënt van mij willen overnemen voor rouwverwerking?” De maatschappelijk 
werkster vroeg het me terloops op de gang. Het is altijd prettig en professioneel als je 
elkaar kunt aanvullen. “Een militair zit met onverwerkte rouw over het verlies van zijn 
moeder. Misschien dat jij dat kunt oppakken?” vervolgde ze. “Natuurlijk”, antwoordde ik 
enthousiast en het duurde niet lang of ik had een afspraak met hem.

Vanuit de lange gang liep hij me met een uitgestrekte hand tegemoet. Ik kon mijn 
verbazing maar net onderdrukken. Klopte dit wel? Ik betrapte mezelf erop hoe ik me 
onbewust had ingesteld op een jonge soldaat. Dit was notabene een man van midden 
veertig. Blijkbaar had mijn psyche me wijsgemaakt dat rouwverwerking met betrekking 
tot een moeder iets is voor jongere mensen. En dat het op latere leeftijd minder speelt. 
Dat ik daar geen rekening mee gehouden heb! Na de kennismaking en inleidende 
vragen besloot ik maar eens rustig richting het onderwerp te gaan: zijn overleden 
moeder. “En ehm… hoe lang is het geleden dat je moeder is overleden?” “Eens even 
kijken”, antwoordde mijn gesprekspartner. “Ik denk … ja, dit voorjaar was het 24 jaar 
geleden dat ze overleed.”

Voor de tweede keer moest ik mijn verbazing onderdrukken. Waarom was ik er 
automatisch van uitgegaan dat het hoogstens een paar jaar geleden gebeurd moest 
zijn? Ik keek hem aan en zag dat de ogen van deze doorgewinterde militair vochtig 
waren geworden. Nog voordat ik iets kon zeggen, vervolgde hij stotterend: “En ik … en ik 
mis haar zo verschrikkelijk!” De vochtige ogen hadden plaatsgemaakt voor diepe 
snikken, en het duurde niet lang voordat die uitmondden in een onbedaarlijk diep 
huilen. Voor me zag ik de uiting van een intens onverwerkt verdriet en de last van een 
immens schuldgevoel.

In de maanden die volgden gaven we zijn moeder ‘een nieuwe plek’. Symbolen en 
rituelen hielpen daarbij. We bekeken foto’s, ik luisterde naar zijn verhalen en hij schreef 
een brief aan haar. Uiteindelijk kwam het moment dat we samen een bezoek aan haar 
graf brachten. “Zet daar je kaarsje maar neer,” zei ik. Ik hoorde wat zachtjes gesnik 
naast me, maar het klonk rustig en beheerst. “En dit tweede kaarsje staat symbool voor 
je schuldgevoel, dat laten we hier ook achter.” Het was een heilig moment. Omgeven 
door intense stilte stonden we in verbinding met een vrouw die zo veel voor hem had 
betekend.

Ik ben niet zo’n bidder, maar even plotseling als onverwacht hoorde ik mezelf zeggen: 
“Je hebt toch kerkelijke roots, uit een ver verleden? Vind je het prettig als ik voor je bid?” 
“Ja, graag.”. Rustig legde ik mijn hand op zijn schouder, sprak een gebed uit en zegende 
hem. Die uitrusting heeft toch alleen de geestelijk verzorger maar tot zijn beschikking ...

Tranen van een militair
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Harold Velten is geestelijk 
verzorger bij Defensie en 

verbonden aan de 
Baptistengemeente Enschede.

COLUMN



Bij Unie-ABC
Als kerkgenootschap verzorgen we allerlei diensten en 

activiteiten om aangesloten gemeenten te ondersteunen in het 
verspreiden van het Licht. Wat hebben we zoal te bieden?

Isa Wubs studeert Farmacie aan de 

Universiteit van Utrecht, maar volgde 

eerder dit collegejaar de minor 

‘Missionair Leiderschap’ aan het Baptisten 

Seminarium. “Het mooiste wat ik heb 

geleerd is dat God al aan het werk is, in 

de kerk én daarbuiten, en dat wij daarbij 

mogen aansluiten.” 

Lees haar verhaal via de QR-code.

Farmacie-student 

Isa volgde onze 

minor Missionair 

Leiderschap

Jaarlijkse Emeritidag
Wist je dat Unie-ABC in samenwerking met voorgangersplatform 
Aquilae elk jaar een Emeritidag houdt? Op deze dag komen onze 
oud-voorgangers en hun partners bij elkaar voor ontmoeting, een 
inspirerende dienst, informatie vanuit de geloofsgemeenschap, 
samen eten en een inkijkje in de gemeente waar ze te gast zijn. 
Afgelopen april was dat in Baptistengemeente Het Baken in 
Steenwijk. Het programma wordt al vele jaren voorbereid door 
voorganger Egbert van Rhee. Fijn om op deze manier in contact te 
blijven met de broeders en zusters die zich binnen onze 
gemeenschap hebben ingezet.
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Maandelijks online gebed
Al jaren bidt het team van Unie-ABC wekelijks voor elkaar, voor de gemeenten en voor de wereld. 
We belijden immers dat gebed de motor is waardoor God wil werken. Maar het is ook gewoon 
fijn om samen bij de Heer te zijn in gebed en zijn wil te zoeken. We doen dit online, want we zijn 
als team verspreid over Nederland. Op dezelfde manier houden ook de Europese Baptisten sinds 
het begin van de Oekraïne-oorlog maandelijks een online gebed. Heel bemoedigend om daar 
met broeders en zusters uit heel Europa aan deel te nemen!

En nu willen we dat als Unie-ABC ook voor de gemeenten faciliteren. Eén keer per maand elkaar 
ontmoeten in een gebedsbijeenkomst van een half uur via Teams, waarbij we in kleine groepjes 
gaan bidden voor onze gemeenten en voor de wereld. Voor voorgangers, oudsten, 
ambassadeurs en andere belangstellenden die graag mee willen bidden! 

Meer informatie: www.unie-abc.nl. 



Missie in Nederland zendingsland
De dertien Unie-ABC-gemeenten in de Regio Zuid nodigen ons 
allemaal van harte uit voor de Missiedag die zij organiseren op 
zaterdag 8 november 2025, aansluitend op de Landelijke 
Unie-ABC-dag met Ledenvergadering die een dag eerder 
plaatsvindt. Tip: maak er een lang weekend van!

Dit jaar viert de Baptistengemeente Brunssum-Treekbeek haar 
honderdjarige bestaan. Dit feestelijke feit is aanleiding voor 
een nieuw boekje in de Baptistica Reeks van het Baptisten 
Seminarium over evangelisatie en gemeentestichting in 
Zuid-Nederland dat eind van het jaar verschijnt. In het 
verlengde daarvan bereiden de zuidelijke gemeenten een

SUMMERSCHOOL 
2 DAGEN THEOLOGIE PROEVEN VOOR IEDEREEN

Over eindtijd en 
tussentijd: 

De hoop nabij!

Brigitta en Martin Blankman uit De Rank in Utrecht 
kijken enthousiast terug op de editie van vorig jaar. 
De workshop exegese gaf hen handvatten voor hun 
eigen kringleiderschap, en het samen voorbereiden 
en vieren van het Avondmaal vonden ze heel 
betekenisvol. 

"Als je taken in de gemeente hebt, is het ook goed om 
je te laten opbouwen. Zo ontvang je om zelf weer door 
te kunnen geven. Daarbij leer je zowel van de docenten 
als van de gesprekken met elkaar.”  
Lees meer via de QR-code.

Deelnemers vorig jaar

In de wereld gebeurt op dit moment van alles. De oorlogen 
lijken steeds dichter bij huis te komen. Dit doet wat met je als 
mens, maar ook als christen. Wat is onze hoop in tijden als 
deze? Wat is onze verwachting over het einde der tijden? Ook 
de oorlog tussen Israël en Gaza doet de gemoederen flink 
oplopen. 

Welke theorieën zijn er over de eindtijd? Hoe is hier in de 
geschiedenis van de kerk over gedacht? En hoe kunnen we 
moedig leven in tijden als deze? Dit zijn de vragen waar we bij 
stil zullen staan tijdens de Summerschool 2025. Van harte 
welkom!

De Summerschool van het Baptisten Seminarium laat 
geïnteresseerden zonder theologische opleiding twee dagen 
proeven van theologie. Gedurende twee dagen krijg je les van 
inspirerende docenten, die je vanuit hun vakkennis meenemen 
door de theologische geschiedenis en discussies rondom de 
thematiek van de eindtijd en het leven in de tussentijd. Met als 
doel om jouw geloofsleven te verrijken en je te helpen hoe je 
zelf met anderen over dit thema kunt praten.

In het kort
Voor wie? Geïnteresseerde gemeenteleden, oudsten, 
studenten uit Unie-ABC-gemeenten of daarbuiten
Niveau? Hbo-denk- en -werkniveau
Wanneer? Donderdag 28 augustus van 9.30 tot 17.00 en 
vrijdag 29 augustus van 9.30 tot 19.00 uur
Waar? Baptist House, Postjesweg 150 in Amsterdam 
Informatie en opgave: www.unie-abc.nl/summerschool

Missiedag voor, met onder meer missionaire bezinning en 
inspiratie via lezingen en verschillende praktische workshops. 
Bovendien gaan de deelnemers naar huis met een actieplan 
om in de eigen gemeente aan de slag te kunnen.

Het organiserende team werkt er hard aan om deelnemers 
(betaalbaar) onder dak te brengen, zodat ze er een weekendje 
van kunnen maken (logeren bij gemeenteleden en adressen 
voor goedkope overnachting).

Kom je ook? Reserveer de data en houd de communicatie van 
Unie-ABC in de gaten!

Regio Zuid nodigt ons uit voor Missiedag:
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En nog is



er plaats

Doopdienst in de IJssel, Baptistengemeente Kampen



Twee manchetknopen
Zo lang ik me kan herinneren liggen ze in de vitrinekast in de woonkamer van mijn 
ouderlijk huis: een paar manchetknopen. Ik had er nooit aandacht aan besteed, maar in 
de coronatijd, toen er niet veel te doen was, werd ik er ineens nieuwsgierig naar. Van 
wie waren ze eigenlijk, waarom lagen ze daar, wat was het verhaal erachter? Zo begon 
mijn zoektocht naar de achtergrond van die manchetknopen, die uitkwam bij mijn 
overgrootvader, de vader van mijn oma: Jan van Dam. Hij was een verzetsheld in de 
Tweede Wereldoorlog.

Jan van Dam had een eigen sigarenwinkel en een leesbibliotheek, die door hun telefoon 
ook meteen het middelpunt van de buurt waren. Dat hij in de oorlog verzetswerk deed, 
ontdekte ik in een brief die ik tijdens mijn zoektocht op het spoor kwam. Hij bezorgde 
illegale krantjes, had bonnen in bewaring en had onderduikers in huis.

Ik kwam erachter dat hij de manchetknopen in die tijd had gekregen van Mozes 
Aptroot, waarschijnlijk een koopman. Mozes Aptroot was een jood die was opgeroepen 
om naar een werkkamp te gaan. Jan bood hem een onderduikadres aan, maar Mozes 
sloeg dit af, in de veronderstelling dat hij een tijdje in dat kamp zou moeten werken en 
daarna weer terug zou komen. Als bedankje gaf hij Jan wel de twee manchetknopen.

Over Mozes ontdekte ik dat hij en een groot deel van zijn familie de strafkampen niet 
hebben overleefd. Mozes en zijn vrouw Sara zijn vermoord in kamp Sobibor. Wel heb ik 
een achterkleinzoon van hem opgespoord. We hebben hem de manchetknopen 
aangeboden, maar hij vond het mooi als ze in mijn familie blijven, zodat het verhaal zal 
worden doorverteld.

In de brief van Jan van Dam – bestemd voor de Stichting 1940-1945, waar je een 
uitkering kon aanvragen – schreef hij dat hij slechts zijn plicht had gedaan. Toch ben ik 
onder de indruk van wat hij heeft gedaan. Door zijn werk hebben mensen voedsel- en 
kledingbonnen gekregen en vonden onderduikers een plek om te schuilen. Voor zijn 
verzetswerk is hij opgepakt en naar het kamp Fürstenau gestuurd. Over dit kamp is 
weinig bekend, maar hij heeft daar waarschijnlijk met honderdveertig andere 
Nederlanders gezeten. Hij wist te ontsnappen en grotendeels lopend naar Nederland 
terug te keren.

Als ik aan mijn overgrootvader en zijn verhaal denk, kan ik hem alleen maar als 
voorbeeld zien. Hij heeft veel goeds gedaan in de oorlog en heeft zijn eigen leven op het 
spel gezet om vervolgden te helpen. Hij vond het erg belangrijk om naar andere 
mensen om te zien. Door mijn zoektocht ben ik mij er meer van bewust geworden hoe 
belangrijk het is om aandacht aan andere mensen te geven en om anderen te helpen. 
In mijn leven als christen probeer ik hier dan ook daadwerkelijk naar te leven en in zijn 
voetsporen te treden.

GETUIGENIS

Eva Kwant is student theologie 
en lid van Baptistengemeente 

Nieuw-Buinen.

Foto: Tristan Braakman/RTV Noord.
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Jaarlijks organiseert CAMA Zending verschillende missiereizen naar 
landen als Portugal, Spanje, Tsjechië, Ghana, Suriname en Italië. Groepen 

jongeren en jongvolwassenen gaan daar aan de slag met allerlei 
praktische activiteiten – bijvoorbeeld voor vluchtelingenkinderen of bij 

een daklozenopvang – en het verspreiden van het Evangelie. Ook voor een 
langere, individuele uitzending, een stageplek of een tussenjaar zijn er 

mogelijkheden. Deze tak van CAMA heet Envision. Hans en Leida Borghuis 
zijn hier bij CAMA Zending verantwoordelijk voor en vertellen erover.

Envision:
met CAMA Zending 

op missiereis
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met mensen in gesprek en konden we met hen bidden. De 
dagen erna hebben we gevuld met sport en spel met jongeren 
en kinderen in een park en met het opknappen van een 
pionierskerkje. De laatste drie dagen zijn we in Beja geweest 
om samen met andere gemeenten op te trekken."

Absolute aanrader
"Een missiereis is een absolute aanrader omdat het enorm 
vormend is voor je geloofsleven (je weet je volledig afhankelijk 
van God), het werkt superverbindend en je bent tot zegen en 
een bemoediging voor de zendelingen en de vaak kleine 
gemeenten. Ook mag je meebouwen aan Gods Koninkrijk 
door een schakeltje te zijn in de stappen van mensen naar 
Jezus toe. Het was een onvergetelijke en geloofsopbouwende 
reis voor iedereen! En last but not least, de ervaringen van de 
outreaches waren zo gaaf, dat we hier in onze eigen 
woonplaats mee zijn doorgegaan en we hebben het verlangen 
om dit een plaats te geven in de gemeente, om zo meer naar 
buiten gericht te zijn!”

Elmer en Hannah Verweij zijn met hun gezin vanuit de 
Baptistengemeente Amersfoort (BGA) uitgezonden. Ze 
werken in en rond Lissabon onder de vlag van CAMA 
Zending. Een jongerengroep uit de BGA ging in de zomer van 
2024 op missiereis naar Lissabon om mee te werken in de 
bediening van Elmer en Hannah. De groep bestond uit zes 
leiders en zestien jongeren in de leeftijd van 15 tot 21 jaar. 
Hun verlangen was om mee te werken in outreaches en 
sport en spel met Portugese jongeren en kinderen. Een van 
de leiders vertelt over de reis.

“De eerste drie dagen was er een dagelijks programma van 
‘worship, teaching en outreach’. ’s Avonds bij het eten 
werden de ‘glory-stories’ gedeeld: verhalen over de mooie 
gesprekken op straat, gebeden met mensen, enzovoort. 
Prachtig om te zien hoe de jongeren open en vrijuit hun 
geloof deelden! We werkten met het uitdelen van free hugs, 
liefdesbrieven van God en lolly’s met een QR-code naar een 
site met het Evangelie. Vaak kwamen we daardoor 

Jongeren Amersfoort gingen naar Portugal

“Enorm vormend voor je geloofsleven”

Van het begin af aan trok Leida hierin samen met Hans op, 
voor zover haar toenmalige baan dit toeliet. “Sinds ik in 
december 2024 ook in dienst ben bij CAMA Zending – met 
als hoofdtaak Communicatie – en de Envision-activiteiten 
daar ook bij horen, gaat dit nog beter. Ik vind het heel 
waardevol om van dichtbij mee te maken hoe jongeren in 
hun geloof staan, met dingen worstelen en op zoek zijn, en 
om daarin met hen op te trekken. Het bouwt onszelf ook 
steeds weer op.”

“Toen ik in 2021 voor CAMA Zending ging werken was een 
van de opdrachten om Envision op te zetten en uit te 
bouwen, om reizen voor jongerengroepen en 
korte-termijnuitzendingen mogelijk te maken”, vertelt Hans. 
“We zoeken ter plaatse altijd naar de samenwerking met 
onze CAMA-zendelingen, lokale kerken of 
partnerorganisaties. Zo ontstaat een mooie synergie die 
enerzijds vaak levensveranderend is voor de jongeren die 
meegaan, terwijl zij op hun beurt veel impact hebben op de 
plek waar ze komen. Het is een enorm voorrecht om met 
deze jongeren te kunnen optrekken.”

“Belangrijk dat de jongeren wat ze leren 
kunnen toepassen in het leven van elke dag”
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Levensveranderend
Vorig jaar gingen er acht groepen met in totaal meer dan 
honderd deelnemers op missiereis. Vijftien individuen 
werden voor een korte termijn naar een van de projecten 
uitgezonden. “Met Envision helpen we jonge gelovigen om 
hun rol in Gods Koninkrijk te ontdekken door het opdoen 
van ervaring in het zendingsveld en te werken aan hun 
eigen geloofsleven. Meegaan met een reis is 
levensveranderend, dat zien we steeds opnieuw.”

Daarbij gaat het niet alleen om de reis zelf. “We starten 
samen met een groep een traject, met twee bijeenkomsten 
voorafgaand aan de reis en een of twee bijeenkomsten na 
afloop. Een missiereis is natuurlijk een geweldige ervaring 
voor de jongeren die meegaan, maar we vinden het ook 
erg belangrijk dat ze wat ze meekrijgen en leren kunnen 
toepassen in het leven van elke dag.”

Zo gaat CAMA voorafgaand aan de reis aan de slag met 
thema’s als Gods missie voor deze wereld, identiteit, 
persoonlijk geloof, omgaan met verschillen binnen de 
groep, managen van verwachtingen en de 
cultuurverschillen waar elke groep mee te maken krijgt. 
“Na de reis helpen we de deelnemers om de vertaalslag te 
maken, zodat deze ervaring hen helpt om Jezus zichtbaar 
te maken in hun eigen omgeving.”

Reizen op maat
Ieder jaar staan er enkele reizen op de planning waar 
individuele deelnemers zich voor kunnen inschrijven, en 
daarnaast worden er – in samenspraak met bestaande 
jeugdgroepen – vooral missiereizen op maat 
georganiseerd, vaak van één of twee weken. “De 
zomerperiode is een mooie tijd om te reizen en aan te 
haken bij activiteiten, maar het kan ook op andere 
momenten in het jaar. Ook zijn er mogelijkheden voor 
kortere reizen, die bijvoorbeeld in een lang weekend 
passen.”

De invulling van de reizen loopt ook uiteen. “Sommige 
groepen helpen mee bij de organisatie van 
evangeliserende sport- en spelweken voor kinderen, 
andere doen mee in projecten voor vluchtelingen of 
daklozen, terwijl weer andere bezig zijn met 
straatevangelisatie. De aansluiting bij lokale kerken en 
christenen is altijd een belangrijk element.” Deelnemers 
verblijven in een hostel, in een accommodatie waar Hans 
en Leida connecties mee hebben, in gastgezinnen of in een 
kerk(gebouw).

De boodschap van Jezus delen
Door mee te gaan met een missiereis dragen jongeren bij 
aan wat God aan het doen is in de wereld. “We merken 
keer op keer dat een missiereis enorme impact heeft op de 
jongeren die meegaan en van daaruit ook op hun eigen 
omgeving en hun kerk. Zo was een groep die onlangs op 
reis ging zo onder de indruk van het werk onder 
vluchtelingen dat ze besloten dit ook in hun eigen plaats 
vanuit hun kerk op te zetten. Een deelnemer met wie we 
een week mochten optrekken stuurde ons na de reis een 
appje: ‘Ik ben God ontzettend dankbaar dat ik mee kon 
met deze missiereis. Ik heb zo veel geleerd over God, over 
andere mensen en over mezelf. We ervoeren tijdens de 
reis sterk Gods aanwezigheid, baden voor elkaar en voor 
de mensen die op ons pad kwamen, we prezen God en 
mochten andere mensen helpen. Deze week heeft mij 
enorm veranderd’.”

Ben je benieuwd naar alle mogelijkheden om 
met CAMA Zending op reis te gaan, individueel 
of met je jeugdgroep? Kijk snel op 
www.camazending.nl/envision. 

Ook mee op reis?

“Een groep doet nu 
thuis ook werk onder 

vluchtelingen”
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Uit het land
Waar zijn andere gemeenten in onze gemeenschap mee bezig? 

Maak kennis en doe ideeën op!

Opgekrabbeld na een moeilijke tijd

Verrassing voor het 
schoonmaakteam

In juli beleefden de CAMA-gemeenten Aalsmeer en 
Amstelveen samen een feestelijke doopdienst bij de 
Westeinderplassen in Aalsmeer. "We zijn twee kleine 
gemeenten en doen regelmatig wat samen", vertelt Monique 
Visser, oudste in Aalsmeer. "Onze gemeente heeft moeilijke 
jaren gehad, maar ondanks alles hebben we al verschillende 
doopdiensten mogen hebben. Heel bemoedigend."

"Na corona was onze gemeente flink gekrompen", blikt ze 
terug. "Ook waren er intern problemen; we stonden zelfs op 
het punt de gemeente op te heffen. Maar met een stuk of 
veertig mensen wilden we toch de schouders zetten onder 
een doorstart, dus dat hebben we gedaan. We proberen 
duidelijk in de buurt te laten zien dat we er zijn en hebben 
verschillende mensen tot geloof zien komen. Feesten zoals 
Pasen en Kerst vieren we vaak samen met Amstelveen. En zo 
kwam ook deze gezamenlijke doopdienst tot stand: we 
hadden allebei een dopelinge, wij een jongere, zij een iets 
oudere vrouw - een moslima die door een droom tot geloof in 
Jezus was gekomen, heel bijzonder. Er waren heel veel gasten, 
het was echt een prachtige dag."

Zo gaan de beide gemeenten 'gewoon door', zegt Monique. 
"We zijn dankbaar dat we zover zijn gekomen na die moeilijke 
tijd. God doet bijzondere dingen. Ik zeg altijd: we zijn een 
kleine groep, maar we hebben een grote God!"

Bemoediging

“Een kleine groep met een grote God”

In de Baptistengemeente Kampen komt wekelijks een aantal vrouwen in kleine 
groepjes – jong en oud door elkaar – trouw bij elkaar voor Bijbelstudie en onderling 
contact. Ook zetten ze zich op creatieve manieren in voor de bemoediging van 
andere gemeenteleden. Zo brachten ze de raad een keer een monchoutaart tijdens 
de raadsvergadering en verrasten ze het schoonmaakteam met een kleine attentie. 
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Onderwijs
Gemeenten aan de slag met Openbaring
Verschillende gemeenten binnen Unie-ABC gingen het 
afgelopen seizoen serieus aan de slag met het Bijbelboek 
Openbaring. Bart van Nes, voorganger van 
Baptistengemeente De Haven in Wijk bij Duurstede, schreef 
hier een boek over, getiteld 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw'. 
Met zijn lesseries was hij meerdere avonden te gast bij onder 
andere de gemeenten Midden-Betuwe in Zetten, De 
Regenboog in Veenendaal en Siloam in Ede (foto). Dat leverde 
enthousiaste reacties op, zo kon je lezen in de Unie-ABC-app. 

Bart was ook te gast bij de podcast 
Begrijpend Leven van het Baptisten 
Seminarium, om onder meer mee te 
praten over de vragen: Leven we in de 
'eindtijd' en wat moet je eigenlijk met 
het boek Openbaring? Beluister de 
podcast via de QR-code.

140e verjaardag Noardburgum 

De Baptistengemeente Noardburgum viert in 2025 haar 
140-jarige verjaardag, terwijl de Vrouwencontactgroep daar 
honderd jaar bestaat! “In februari hebben we in een nagenoeg 
volle kerk een dankdienst gehouden voor Gods liefde, trouw en 
genade die we als gemeente, in voor- en tegenspoed, hebben 
mogen ervaren”, vertelt voorzitter Harrie Wijma. 

Een andere feestelijkheid was de Johannes de Heer Sing in in 
maart, met medewerking van drie generaties van de familie 
Huizinga uit Surhuisterveen (foto). Via het Youtube-kanaal van 
de gemeente is de opname hiervan al bijna 3000 keer bekeken. 
Dat leidde ook tot bijzondere reacties van onbekenden, zoals 
deze mail: “Ik heb de zangdienst gezien en vond het zo mooi. Ik 
kende bijna alle liederen. Het heeft mij bemoedigd en sterkte 
gegeven.”

Johannes de Heer Sing in 
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De Arabisch sprekende Alliance Church 
Hoofddorp viert elk jaar de verjaardag van 
de gemeente. Om stil te staan bij de eerste 
liefde en de opdracht van de gemeente. 
Gods trouw wordt gevierd met taart en de 
gemeenteleden worden opgeroepen om 
ook het komende jaar te groeien in liefde. 
Een mooie traditie. Ook startten ze het 
nieuwe seizoen afgelopen jaar met een 
feestelijke barbecue. 

Gods trouw vieren 



Gemeente-ethiek: samen in 

“We hebben elkaar 
nodig om de Schrift 

te verstaan”

“In elke gemeente komt er een moment dat je het over 
moeilijke vraagstukken moet hebben", begint Jan Martijn. "Je 
moet daar sámen een weg vinden, maar van een voorganger 
wordt vaak wel leiding verwacht. Dan is  het goed je te 
realiseren dat jijzelf ook ethisch gevormd bent door wie je 
bent, door je achtergrond en door wat je hebt meegemaakt. 
Je eigen biografie is dan ook een van de vier bronnen waar 
we uitgebreid op ingaan, naast de Schrift natuurlijk, de 
invloed van onze cultuur en de traditie van de baptisten- en 
evangelische gemeenschap.” Aan de hand van verschillende 
concrete ethische onderwerpen worden deze bronnen 
tijdens de colleges onderzocht

Niet alles relativeren
Het blijft een spanningsveld hoe wat God zegt zich verhoudt 
tot onze tijd, cultuur, diversiteit en je eigen gevoelens. “We 
zoeken altijd de gelovige omgang met de Bijbel”, benadrukt

Hoe vind je als voorganger en gemeente een weg in gesprekken rond ethische thema’s? Hoe onderzoek 
je samen wat de Bijbel erover zegt en welke bronnen spreken nog meer mee? En hoe zorg je dat 

iedereen zich gehoord en serieus genomen voelt? Met onder meer deze vragen zijn docenten Jan Martijn 
Abrahamse en Hans Riphagen met hun studenten aan de slag in het vak gemeente-ethiek op het 

Baptisten Seminarium. “Complexe vragen hebben niet altijd een simpel antwoord.”

Jan Martijn. “Tegelijk kunnen we er niet omheen dat het 
geschrevene niet altijd een-op-een toepasbaar is op onze 
tijd, op onze situatie. Denk aan de slavernij die christenen 
ruim tweehonderd jaar geleden oprecht met de Bijbel 
onderbouwden, maar waar we nu heel anders tegenaan 
kijken; óók orthodoxe christenen. Door dit vak word je je 
bewust van onze tijdelijkheid, van het feit dat we nu nog ‘in 
een spiegel van raadselen’ kijken, zoals we in 1 Korintiërs 
lezen. Daar staat tegenover dat we absoluut niet alles 
relativerend willen wegverklaren, zodat er helemaal geen 
antwoorden overblijven! Wat wij willen is dat onze studenten 
leren om op een manier met de Schrift om te gaan die 
vruchtbaar en verantwoord is. Enerzijds stevig de exegese 
van de tekst in, maar anderzijds ook het besef dat we elkaar 
nodig hebben om de Schrift te verstaan. Die spanning zit er 
voortdurend in – in de les en natuurlijk ook in gemeenten 
waar gesprekken over ethische zaken worden gevoerd.”

28



Pieter Weerd is sinds acht jaar voorganger van De Rots in Veenendaal. Recent 
volgde hij in het kader van Permanente Educatie het vak Gemeente-ethiek 
(Evangelical and Baptist Ethics) van het Baptisten Seminarium.

Waarom heb je dit vak gevolgd?
De directe aanleiding was dat we in de gemeente een serie waren begonnen met als 
thema ‘Hoe zullen we leven?’ Iedereen kon ethische vragen insturen die op dat 
moment speelden in hun leven of in de gemeente, en die werden vervolgens 
behandeld in preken en op de Bijbelkring. Toen ik dit vak voorbij zag komen, kwam 
dat dus heel goed uit.

Kun je iets vertellen over de insteek?
Het boek dat we gebruikten, A primer in Christian ethics - Christ and the struggle to live 
well van Luke Bretherton, sprak me erg aan. Het is heel realistisch over het feit dat 
we als kerk de invloed ondervinden van de gebroken wereld waar we onderdeel van 
zijn: daardoor blijft het een worsteling om het goede te doen. Het vraagt een 
voortdurend sámen zoeken naar wat ethisch is, waarbij naar elkaar luisteren onmisbaar is.  We bespraken in de colleges 
verschillende concrete ethische vraagstukken, waaronder single zijn, seksualiteit en vlees eten, en we onderzochten vanuit 
diverse bronnen de mogelijke visies en argumenten. In het laatste uur van elk college legden we steeds de link naar de 
liturgische praktijk in onze eigen gemeenten. Dat vond ik heel waardevol: ik kon er daardoor meteen iets mee in mijn gemeente.

Zou je het vak Gemeente-ethiek aan collega’s aanbevelen? 
Ja, van harte! Omdat alles ethische componenten heeft, of het nu gaat om wat je als kerk of individu doet of laat, koopt, eet ... 
Het is dus de moeite waard om er serieus over na te denken hoe je met zulke kwesties omgaat, en bijvoorbeeld om oog te 
krijgen voor kwetsbaarheden in de gemeente. Daarbij kwamen er allerlei relevante, heel praktische casussen op tafel. Ik zou zelf 
het vak zo nog een keer doen!

Voorganger Pieter Weerd volgde dit vak

“Ik kon er meteen iets mee in mijn gemeente”

gesprek over ethische thema’s
Veilige oefenplek
De colleges kunnen voor voorgangers een plek zijn om te 
oefenen met moeilijke gesprekken in hun gemeente. “Er 
ontstaat een soort denktankje, een adviesorgaan waar je 
zelf deel van uitmaakt. In je eigen gemeente blijf je toch 
altijd de voorganger, maar hier ben je een student met 
andere studenten. Je hoeft geen moeilijke keuzes te maken. 
Toch doen de gesprekken ook hier wel wat met de mensen, 
hoor. Hoewel het tot nu toe nooit superspannend is 
geworden, ontstaan er soms wel flinke discussies. Enerzijds 
is de les geen kerk, dus je kunt hier veilig ervaring opdoen, 
maar tegelijkertijd is het ook geen klinisch laboratorium 
waar we met handschoenen aan experimenteren. Zo kan de 
ene student heel stellig ‘dít zegt de Bijbel’ zeggen, terwijl de 
ander vindt: ‘maar dat kunnen we nu toch niet meer zo 
doen’. We zoeken samen om wijsheid en richting te 
ontvangen.”

Wijsheid betekent niet altijd dat er een pasklaar antwoord 
is, zegt Jan-Martijn. “Complexe vragen hebben niet altijd een 
simpel antwoord: het is niet altijd zo onomstotelijk als ‘één 
plus één is twee’. Vaak gaat het veel meer om geduld 
oefenen tegenover elkaar. Een prachtig voorbeeld daarvan 
staat in Handelingen 15, waar de vroege kerk worstelt met 
de vraag hoe ze moeten omgaan met volgelingen van Jezus 
uit de niet-Joodse volken. In de Joodse traditie was er veel 
scheiding tussen joden en heidenen; het was een 
behoorlijke stap om die op te heffen. Je ziet dan dat allerlei 
mensen woorden van wijsheid spreken, dat ze samen 
wikken en wegen, en uiteindelijk tot overeenstemming 
komen. Mooi om dan te lezen: ‘Het heeft de heilige Geest en 
ons goed gedacht om…’. Zo mag dat ook voor ons in 
gesprekken over moeilijke onderwerpen gelden. Dat we ons 
afvragen: wat is onze eigen ervaring, waar komen we 
vandaan, waar horen we de stem van God?”
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Mensen als Petrus en Paulus
In het begeleiden van ethische gesprekken komt ook een 
stuk pastoraat kijken. “Het is nu eenmaal niet zo gemakkelijk 
om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Het gaat er 
daarom niet alleen om, om een moeilijke zaak tot een goed 
einde te brengen, maar ook om ervoor te zorgen dat 
iedereen zich gehoord voelt en mensen niet naderhand 
afhaken. En net als in de vroege kerk zijn er in onze 
gemeenten ook mensen als Petrus en mensen als Paulus: 
degenen die tijd nodig hebben voor veranderingen en 
degenen die een nieuw inzicht hebben gekregen en niet 
begrijpen dat anderen daar niet meteen in meegaan. Het 
vraagt altijd een zekere mate van geduld met elkaar.”

Jan Martijn pleit ervoor dat in kerken het groepsdenken 
wordt doorbroken. “In onze tijd is er een sterk appèl om aan 
de goede kant van de geschiedenis te staan, om pál te staan 
voor de Schrift, voor Israël, voor andere onderwerpen die 
ter discussie kunnen staan. Dat zijn de machten die in onze 
kerken spelen. De macht van het Evangelie is: geduld te 

hebben om het met elkaar vol te houden. Daarbij is het 
goed om je te realiseren: de Geest werkt met mij én met 
mijn broeders en zusters. Niet dat je niet mag zeggen wat je 
vindt, maar bedenk altijd dat hoe jij ergens tegenaan kijkt 
óók een geschiedenis heeft. En vraag je niet alleen af ‘waar 
het op deze manier naartoe gaat’, maar ook wat je samen te 
verliezen hebt.”

Eén in Christus
Hij heeft zelf eens van nabij een kerkscheuring 
meegemaakt. “Bij onenigheid zouden mensen zich naar mijn 
idee moeten afvragen of je het over zaken van leven en 
dood hebt. Mensen geven als argument tegen de ander dat 
de gehoorzaamheid aan de Bijbel ter discussie staat en 
maken het daarmee heel groot. Vraag je eens af: is dat 
eigenlijk wel zo? Ik denk dat het vaak níet zo is. Accepteer 
dat je de Bijbel soms verschillend kunt lezen, maar dat je 
één in Christus bent – één Heer, één geloof, één doop, zoals 
we in Efeziërs 4 lezen. Natuurlijk kan dat verschil niet 
grenzeloos worden opgerekt, maar doe altijd zelfonderzoek: 
waar ik me nu sterk voor maak, dien ik daarmee de zaak van 
Christus of dien ik mijn eigen zaak? Voor wiens zaak strijd ik 
hier? En ook: Christus is misschien wel veel groter dan ik 
verwacht.”

“De macht van het 
Evangelie is: geduld te 

hebben om het met 
elkaar vol te houden”

In een uitgebreider interview op onze 
website vertelt voorganger Pieter 
Weerd nog meer over zijn ervaringen 
met het vak Gemeente-ethiek. Scan 
de QR-code hiernaast om het te 
lezen.

Foto: studiedag Baptisten Seminarium



BIBLIODRAMA IN DE DIENST
HET GRAF IS LEEG

“Verplaats je eens in de personages”
Pilatus, Jozef van Arimatea, een soldaat, een engel, een 
schriftgeleerde, Maria en Petrus. In de Baptistengemeente 
Lelystad werd het Paasevangelie dit jaar wel heel 
aanschouwelijk gebracht. Interim-gemeentewerker Gijs 
Lammerts van Bueren en een zevental jonge mensen brachten 
het via bibliodrama in beeld.

"Voor de meeste mensen zijn de Bijbelverhalen overbekend, 
zeker ook het Paasverhaal”, zegt Gijs. “Door het op een andere 
manier in te steken en te proberen ons te verplaatsen in de 
personages die erbij waren, kan de geschiedenis opnieuw bij 
ons binnenkomen." Tijdens het bibliodrama las hij een vrije 
vertelling van de Paasgeschiedenis voor, terwijl de spelers alles 
wat hij zei in mimevorm uitbeeldden. "Overigens met een 
vleugje humor – dat helpt de jongeren ook om zich geen 
zorgen te maken over hun acteerprestaties."

Na het verhaal bleven de jongeren in hun rol op het podium 
staan en kon het publiek vragen stellen. Pilatus, waarom heb je 

Jezus niet vrijgesproken als je dacht dat Hij onschuldig was? 
Petrus, hoe was het om Jezus onder ogen te komen na je 
verloochening? Jozef, wat betekende het voor je carrière in het 
Sanhedrin dat je Jezus' lichaam in je eigen graf begroef? "De 
jongeren hadden niet geoefend op het spel, maar ik had ze wel 
Bijbelgedeelten opgegeven om zich te verdiepen in hun 
personage. Ze kwamen met prachtige antwoorden en voor de 
feitelijke vragen mochten ze zich door Henk Bakker laten 
influisteren. Het verliep heel ontspannen. Echt een cadeautje 
van Boven!"

Wat Gijs vooral ook mooi vond, was dat het uiteindelijk een 
beleving van de hele gemeente werd. "Van gemeenteleden die 
op de valreep het graf op een doek schilderden en een kruis in 
elkaar timmerden, tot de jeugd die in het spel deelnam, tot alle 
aanwezigen, jong en oud, die het met al hun vragen tot een 
bijzonder moment maakten. Het was ook fijn dat er na de 
dienst een paasbrunch was, dat is traditie in de gemeente: dat 
gaf de gelegenheid met elkaar door te praten."
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PIONIEREN 
MET VALLEN EN OPSTAAN

De kerk staat voor een grote uitdaging in onze veranderende cultuur. Hoe kunnen wij het goede nieuws 
van Jezus Christus en van zijn Koninkrijk vandaag de dag belichamen en delen? Deze vraag zet het 

pionieren met gemeentestichting en durven experimenteren vanuit bestaande gemeenten hoog op de 
agenda. Unie-ABC ondersteunt dan ook verschillende pioniersplekken in Nederland, bijvoorbeeld in 

Vianen en in het Gelderse Elst.

Hart voor Elst is een netwerk van christenen in Elst 
(Gelderland), die via inloopochtenden contact zoeken 
met mensen met een grote afstand tot het christelijk 
geloof en de kerk, en hen willen laten ontdekken wie 
Jezus Christus is en wie Hij voor hen en ons wil zijn. Het 
team gaat persoonlijke relaties aan in het dorp en 
onderhoudt die trouw. Joop Brongers van 
Baptistengemeente Ontmoeting in Arnhem-Zuid nam 
vijf jaar geleden het initiatief. “Ik heb eerst een tijd in 
stille afwachting gebeden – toen stond er op een dag 
een pionier van de Nederlands Gereformeerde Kerk in 
Nijmegen voor mijn deur met wie ik kon beginnen.”

Moos (dat staat voor ‘Midden Oosterse Specialiteiten’) is 
een restaurant in Vianen waar nieuwkomers uit het 
Midden-Oosten onder begeleiding hun heerlijke 
authentieke gerechten bereiden en serveren. Ze 
kunnen een begeleidingstraject volgen, leren de 
Nederlandse taal, maken kennis met de (werk)cultuur 
en vooral: er ontstaan contacten en vriendschappen. 
“Waar we vooral het verschil in maken, is dat we door 
ons geloof in God hoop en toekomstperspectief 
hebben. Dit is een belangrijk thema voor deze mensen”, 
zegt initiatiefnemer en coördinator Henrick Reijersen 
van Buuren van Baptistengemeente De Rank 
Rivierenland.



een gelijkwaardige relatie opbouwen. Ook kunnen ze 
bijvoorbeeld een keukentraining of een baristatraining 
volgen. Niet iedereen wil een baan in de horeca. De 
belangrijkste reden om mee te doen is vaak: beter 
Nederlands leren en het ook durven praten, en weer 
zelfvertrouwen krijgen. Er zijn net een paar deelnemers 
uitgestroomd. Eentje van hen heeft een baan gevonden bij 
een cateringbedrijf, een ander wil docent worden en gaat 
aan een studie beginnen. Prachtig om te zien!”

Geloofsgesprekken
De kerk is nu iets minder praktisch bij het project betrokken, 
maar het team van MOOS deelt regelmatig hun ervaringen, 
en veel mensen van de gemeente komen weleens eten. 
“Mijn persoonlijke drive is het delen van de liefde van God 
met mensen die nieuw zijn in ons land. We hebben 
regelmatig mooie, inhoudelijke geloofsgesprekken. Onder 
andere daardoor kwamen er met Kerst ook een paar 
mensen mee naar de dienst, benieuwd om eens mee te 

maken wat daar gebeurt. Overigens presenteren we ons niet 
als christelijke, evangeliserende stichting – dat zou niet 
werken. Onze insteek is om verbinding te maken en liefde uit 
te stralen, mee te leven met wat er in hun leven speelt en 
behulpzaam te zijn bij het vinden van hun weg in de 
Nederlandse maatschappij.”

Overal de leiding van God
Henrick is dankbaar voor hoe het tot nu toe is gelopen. “Als 
ik terugkijk, zie ik overal de leiding van God. Er is veel om 
voor te danken. We hebben mooie contacten opgebouwd; 
deelnemers hebben het zelfs over ‘de Moos-familie’. Hoop 
en toekomstperspectief vormen een belangrijk thema voor 
deze mensen die hun eigen land hebben verlaten en in een 
onbekende wereld hun weg moeten zien te vinden. Dat is 
waar wij het verschil kunnen maken: het hebben van hoop 
door ons geloof in God. Het hébben van hoop én het 
uitspreken van hoop.”

“Tijdens mijn studie theologie in Ede was ik vrijwilliger in de 
lokale bibliotheek om mensen die hier nieuw zijn de 
Nederlandse taal te leren”, begint Henrick. “Er ontstonden 
vriendschappen en ik kwam bij verschillende gezinnen thuis. 
Ik hoorde waar ze tegenaan liepen: sommigen hadden 
weinig scholing, anderen konden hier met hun opleiding niet 
aan de slag. Soms zeiden ze: ‘Ik kan helemaal niks!’ Maar dat 
was natuurlijk niet waar. Ze konden in elk geval fantastisch 
koken! Omdat samen eten mensen sowieso met elkaar 
verbindt, kwam ik op het idee om daar in mijn woonplaats 
Vianen iets mee te gaan doen.”

Na de zomer van 2022 begon Henrick met een paar anderen 
in en vanuit de Baptistengemeente De Rank Rivierenland 
avonden te organiseren waar mensen kwamen koken en 
waar anderen dan tegen een kostendekkend bedrag konden 
komen eten. “De bezoekers schoven gewoon bij elkaar aan 
tafel. We wilden bereiken dat er meer verbinding zou komen 
tussen de Nederlanders en de nieuwkomers.”

Koffie, lunch en heel veel zoet
Dat leidde tot veel mooie avonden. “Maar mijn droom was 
om echt de horeca in te gaan om mensen in een traject te 
trainen, te begeleiden en ervaring te laten opdoen. Daar 
komt natuurlijk wel veel bij kijken. Het was dan ook heel 
bijzonder dat we in contact kwamen met een dame die in 
Vianen een restaurant had – met dus volop ervaring in de 
branche – die ook nog eens hart had voor de doelgroep. Zij 
wilde zich graag voor onze droom inzetten. Zo konden we 
eind 2024 op de locatie van haar restaurant, in het centrum 
van Vianen, onze professionele lunchroom openen. Je kunt 
bij ons op woensdag en vrijdag terecht voor koffie en thee, 
een lunch en heel veel zoet.”

Sindsdien is het team ook begonnen met het aanbieden van 
een begeleidingstraject, voor zes of twaalf maanden. “Op dit 
moment hebben we acht deelnemers. Zij krijgen taalles en 
worden gekoppeld aan een Nederlandse buddy met wie ze
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Vianen: “Verbinding maken en liefde uitstralen”
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mijn deur stond. Hij zocht mogelijkheden om 
gemeentestichtend werk te doen en onze toenmalige 
voorganger had hem naar mij verwezen. Zijn komst was voor 
mij een gebedsverhoring. We konden van start.”

Dienstbaarheid
Aanvankelijk begonnen Joop, de pionier en nog een paar 
andere betrokkenen met bijeenkomsten op de 
zondagmorgen. “Een laagdrempelig programma, met koffie 
en een lunch. Na twee jaar kwamen elke zondag zo’n veertig 
volwassenen en vijftien kinderen bij elkaar. Maar… dit waren 
overwegend christenen die uit hun eigen kerk waren 
weggegaan. En opeens realiseerden we ons: dit is niet de 
doelgroep die we voor ogen hadden! We wilden terug naar 
de basis. Tot onze teleurstelling wilde vrijwel niemand uit de 
groep met ons meedoen in een nieuwe aanpak. We moesten 
opnieuw beginnen.”

Dienstbaarheid, dat werd de nieuwe insteek. “We gingen wat 
klusprojecten doen en daarnaast startten we met een 
maandelijkse inloop op zondagmiddag in het ‘Huis van de 
wijk Triade’. Ons team bestond nu uit mij, de enige 
gepensioneerde, en vier jonge echtparen met kinderen, 
allemaal met verschillende kerkelijke achtergronden.”

Vier tafels
De inloop speelt zich af rond vier tafels: één waar je 
spelletjes kunt doen, één met een sjoelbak, één waar je kunt 
knutselen en een praattafel. Er komen zo’n twintig mensen, 

“Ik woon zelf in Elst, waar veel mensen 
niets hebben met geloof en kerk", vertelt 
Joop. "Op een gegeven moment ervoer ik 
een sterke roeping om iets voor hen te 
gaan doen. Niet de mensen uitnodigen om 
naar de kerk te komen, maar vanuit de 
kerk naar de mensen toe gaan.” De raad 
van Arnhem-Zuid steunde hem, maar gaf 
ook het advies mee om het niet alleen te 
gaan doen. “Toen heb ik een hele tijd 
gebeden en gewacht. Tot er op een dag 
een pionier van de Nederlands 
Gereformeerde Kerk in Nijmegen voor

aanhaken bij de dingen die daar al 
opbloeien. En dat wij als mensen vaak 
geneigd zijn in aantallen te denken, 
maar dat God in individuele personen 
denkt. We gaan dus gewoon door – in 
goed contact met de drie plaatselijke 
kerken – en laten het rustig groeien, met 
de zegen van de Heer. Elke persoon die 
we mogen bereiken telt.”

inclusief kinderen. De nieuwe aanpak is goed, merkt Joop. 
“We komen zo veel dichter op de doelgroep en we bouwen 
echt relaties op. Ook komt het soms tot goede gesprekken, 
bijvoorbeeld naar aanleiding van het getuigenismoment dat 
we altijd hebben. Onlangs stelde een van ons daarbij voor 
om thuis eens na te denken over de vraag wat je gelukkig 
maakt. Een van de aanwezigen zei toen: ‘Waarom vertellen 
we het niet nu meteen aan elkaar?’ Heel verrassend. Dan zeg 
je wel even: Dankjewel, Heer!”

Advies bij het pionieren
De Baptistengemeente geeft financiële steun aan het project 
en Joop deelt regelmatig iets van de ontwikkelingen in het 
gemeenteblad. Daarnaast heeft hij veel aan de begeleiding 
van Oeds Blok, adviseur pionieren bij Unie-ABC. “Het is écht 
pionieren – we zoeken steeds naar de mogelijkheden die ons 
worden aangereikt. Oeds heeft daar veel ervaring in en 
denkt goed mee. Zo vroeg hij een paar jaar geleden hoe ik 
mijn rol voor de toekomst zag en hoelang ik coördinator 
wilde blijven. We spraken af dat ik tot mijn tachtigste de kar 
zou blijven trekken, en dat ik tot die tijd bewuster zou 
investeren in de teamleden. Vorig jaar was het zover en ben 
ik als coördinator teruggetreden.”

Aanhaken bij Gods werk
Joop ziet zijn ervaringen met Hart voor Elst ook als een 
persoonlijke geloofsweg. “Ik heb veel geleerd. Bijvoorbeeld 
dat God ook buiten de kerk aan het werk is en dat we mogen 

Elst: “Vanuit de kerk naar de mensen toe gaan”



Als je ‘80/20’ intypt op Google, dan komt de 80/20-regel tevoorschijn. Kort door de 
bocht houdt die in dat twintig procent van wat je doet bepalend is voor tachtig procent 
van de gevolgen. De regel wordt vooral toegepast op werk, waarbij het de kunst is om 
die betreffende twintig procent te vinden, zodat het effectief is wat je doet. De regel 
vindt ook op allerlei andere vlakken gretig aftrek. Zo is mij ooit geleerd dat ik als pastor 
tachtig procent van de tijd voor mijzelf moet zorgen en twintig procent voor de ander. Ik 
vond dat de omgekeerde wereld en ik weet nog steeds niet wat ik daarvan moet 
denken. Misschien is 50/50 beter?

Bid en werk
Zou je de 80/20-regel ook kunnen toepassen op gebed? En wat moet het gebed dan 
zijn? Twintig procent of tachtig? Onlangs ontmoette ik een voorganger uit regio 
Noordwest die iedere dag van de week ’s morgens vroeg een uur lang online met zijn 
gemeente bidt. Behalve op zondag, dan gaan ze naar de kerk. Ik werd er stil van. ‘Als ze 
ergens bidden, dan is het in Afrika', vulde iemand aan. ‘Wij organiseren veel en bidden 
weinig, zij doen het andersom.’

‘Bid en werk’ leren de monniken ons, ‘ora et labora’. Dat werken, dat kunnen we wel, dat 
zit nog in ons calvinistische bloed. Maar hoe zit het met ons bidden? In de kerk en thuis? 
Ik ben bang – nee, ik weet zeker – dat ik bij lange na niet aan die twintig procent kom. 
En misschien is dat ook wel niet realistisch. Of toch wel? Bid en werk – de monniken 
doen het. De oecumenische Monastieke Gemeenschap van Bose in Italië, die dit jaar 
het materiaal voor de Week van Gebed schreef, komt drie keer per dag bij elkaar voor 
gemeenschappelijk gebed. Andere kloostergemeenschappen kennen zelfs zes 
gebedstijden op een dag. Op vaste tijden, iedere dag weer, het hele jaar door: het 
gebed voorop, bid en werk, 50/50.

Als we dit echt geloven ...
‘Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers’, leert Salomo ons 
(Psalm 127:1). En Paulus schrijft eeuwen later: ‘Ik heb geplant, Apollos heeft water 
gegeven, maar God heeft doen groeien’ (1 Korintiërs 3:6). Als we echt geloven dat de 
bouw van de kerk (en van ons hele leven) van God afhangt, dan moeten we ook écht 
gaan bidden. Laat twintig procent van alles wat we in de gemeente doen dan een tijd 
van gebed zijn. Stel vaste gebedstijden in, laat online gebedsontmoetingen 
vermenigvuldigen en laat de bidstonden herleven!

De 80/20-regel
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Paul Wiersma is 
regiocoördinator bij Unie-ABC 

voor de regio Noordwest.



GEBED 
IN DE GEMEENTE

In gemeenten wordt op verschillende manieren vormgegeven aan 
het gezamenlijke gebed. Twee voorbeelden ter inspiratie: de 
Baptistengemeente Dordrecht merkt dat de introductie van 

gebedsthema's verbindend werkt en de Christian Baptist Church in 
Amsterdam bidt elke dag 's ochtends en 's avonds een uur online.
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Als het zover is, neemt het raadslid van dienst het 
thema mee in de voorbeden. Soms vragen we de 
gemeente hardop mee te bidden, soms doen ze dat 
in kleine groepjes, voor wie dat wil. Het gebruik van 
thema’s helpt ons om uit onze bubbel te komen en 
ons bewust te blijven van de wereld om ons heen. 
Het geeft saamhorigheid en maakt het gebed 
intenser.”

“Hoewel we dit nog niet zo lang doen en wij ook 
nog zoekend zijn in de vormen die we gebruiken, 
zie ik al wel dat het gebed verbindend werkt”, zegt 
Maarten. “Als gemeente bidden wij samen vóór de 
wereld en alles wat daarin speelt, en ook námens 
de wereld. Tegelijkertijd vormen het gebed en de 
gesprekken daarover ook ieders leven: er vindt een 
uitwisseling van perspectieven plaats die naast 
elkaar mogen bestaan. Dat maakt het gebed zo 
bijzonder: in de diversiteit schept het gebed een 
verbindende eenheid. Daar mogen wij als 
gemeente nog veel in leren, maar ieder gebed is 
een stapje in die richting.”

De Baptistengemeente Dordrecht heeft als 
jaarthema ‘Levend Gebed’. “Eerst hebben wij in de 
gemeente het Onze Vader behandeld en hebben we 
ontdekt dat het gebed in de eerste plaats een 
gezamenlijk gebeuren is”, vertelt voorganger 
Maarten The. “Bram van der Beek zegt in zijn boek 
heel mooi dat ook als wij als enkeling bidden, we dat 
dan altijd doen als lid van de gemeenschap van 
gelovigen. Vanuit dat perspectief, en omdat wij in 
het dagelijks leven midden in de wereld staan, zijn 
wij met gebedsthema’s aan de slag gegaan.”

Verbindend
Raadslid Marina de Bie vertelt hoe het in zijn werk 
gaat: “De thema’s die we kiezen zijn in principe 
onderwerpen die al op de kerkelijke kalenders staan 
in Nederland of wereldwijd, zodat we aansluiten bij 
het gebed van vele andere gelovigen. We 
informeren de gemeente via de kerk-app en onze 
digitale nieuwsbrief over het thema, en de liturgen 
nemen het mee in de voorbereidingen met de 
voorganger of spreker van de betreffende zondag.

Gebedsthema's in Dordrecht
“We bidden voor en namens de wereld”
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“Van maandag tot en met zaterdag bidden we ’s 
ochtends van vijf tot zes en ’s avonds van negen tot 
tien. We doen dat online, met elke keer tenminste 
zo’n vijftien tot twintig gemeenteleden. Sommige 
doen mee vanuit de metro of de bus, wanneer ze 
onderweg zijn naar hun werk. Als christen kun je 
niet zonder gebed. Het geeft je hoop en blijdschap – 
ook als het leven moeilijk is – en het helpt ons om 
stand te houden tegen verleidingen.”

Bidden zonder ophouden
Aan het woord is John Serrebour, voorganger van 
de Christian Baptist Church in Amsterdam. “De 
Bijbel roept op om zonder ophouden te bidden. 
Ook Jezus zelf neemt elke gelegenheid te baat om 
tijd met zijn Vader door te brengen. Het is dus 
ongelooflijk belangrijk. Ik zeg tegen mijn gemeente 
dat het het eerste is wat we moeten doen als we ’s 
ochtends wakker worden: praten met God en alles 
van de nieuwe dag aan Hem voorleggen.”
Tijdens de bijeenkomsten wordt God gedankt en 
vragen de deelnemers om vergeving van zonden. 

Vervolgens leggen ze de nieuwe dag in Gods hand 
en bidden ze voor specifieke noden van 
gemeenteleden. Ook is er gebed voor de gemeente 
als geheel en voor de wereld. “Voor dat laatste 
kiezen we vaak een actueel thema. In de week voor 
Moederdag bidden we bijvoorbeeld voor de 
moeders, zowel in de gemeente als in het land, 
maar ook voor de kinderen, voor vrede in de 
gezinnen. Tijdens het avondgebed komt het voor 
dat we het gebed afwisselen met onderwijs, 
bijvoorbeeld hoe je je kinderen opvoedt met het 
geloof. In de tijd van Pinksteren kan op die manier 
onderwijs over de Heilige Geest centraal staan.”

Behalve dat de gemeente op deze manier bidt, zijn 
er ook nog enkele zusters die twee keer in de week 
voor de voorganger en zijn gezin bidden. “Ik noem 
ze mijn ‘prayer warriors’, gebedsstrijders. De 
bediening als voorganger kent zijn uitdagingen, je 
hebt daar voortdurend Gods kracht voor nodig. Het 
is fijn dat deze zusters ons zo trouw aan de Heer 
opdragen.”

Dagelijks online gebed in Amsterdam
“Als christen kun je niet zonder gebed”

“Gebed geeft hoop en 
blijdschap en helpt ons 

om stand te houden 
tegen verleidingen”



VEILIG IN GODS HAND
EEUWIGHEIDSZONDAG

“Symbool voor het eeuwige leven”
Het is al vele jaren traditie in Baptistengemeente Ontmoeting 
in Arnhem-Zuid: op Eeuwigheidszondag worden de broeders 
en zusters die in het afgelopen jaar zijn overleden herdacht in 
de dienst. “Hun namen worden daarbij niet alleen genoemd, 
die staan ook geschreven op een witte steen die voor in de zaal 
in een stenen hand zijn gelegd”, vertelt voorganger Gijs de 
Bree. “Een mooi beeld dat we onze dierbaren niet in het 
luchtledige loslaten, maar ze in de handen van de Vader 
hebben overgedragen.”

De witte steen verwijst naar Openbaring 2. “Daar staat dat 
degene die overwint een witte steen met een nieuwe naam zal 
ontvangen. Zo staan die hand en die stenen dus symbool voor 
het eeuwige leven. Een heel krachtig beeld. Bij het graf gebruik 
ik ook vaak woorden om aan te geven dat we het lichaam van 
de overledene wel in de aarde leggen, maar dat we de persoon

zelf aan God toevertrouwen. Door het beeld met de handen 
wordt dit gegeven nog tastbaarder. Dat kan enorm 
bemoedigend en troostend zijn en helpen bij het verwerken 
van het verlies. Hoe kun je anders iemand van wie je houdt 
loslaten, als het niet is om hem of haar in de handen van God 
te leggen?”

Blijvende herinnering
Na Eeuwigheidszondag blijven de stenen in het gebouw. “In 
onze ontmoetingsruimte is een vitrine waar alle stenen worden 
bewaard. Zo blijven onze broeders en zusters in onze 
herinnering.” Gijs vindt het mooi als het lukt om een tekst te 
kunnen vatten in een beeld of een sterke vergelijking. “Maar 
het is wel een uitdaging om iets te bedenken dat écht treffend 
is, want als je er net naast zit, komt het niet tot zijn recht. Lukt 
het wel, dan kan het je boodschap echt versterken.”
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Lied 'Laat het Licht zien'

Licht is een magazine van Unie-ABC 
dat één keer per jaar verschijnt. Dit is 
de tweede editie. Het blad heeft tot 
doel om de verbinding binnen de 
geloofsgemeenschap te bevorderen en 
om leden en vrienden van aangesloten 
gemeenten te inspireren en te 
bemoedigen met verhalen uit 
zustergemeenten en de organisatie. 

Redactie en vormgeving: 
Gerdien Karssen-de Zwart
Tekstcorrectie: Jettie Vonder Oost
Druk: Drukwerkdeal

Met dank aan alle geïnterviewden en 
columnisten, en aan iedereen die heeft 
meegedacht over vorm en inhoud, 
foto's en (ideeën voor) verhalen heeft 
aangeleverd en heeft meegelezen.

Reageren? Mail naar 
communicatie@unie-abc.nl.

Je vindt Unie-ABC ook online: via 
www.unie-abc.nl en op facebook, 
Instagram en LinkedIn. En kom in 
contact via de Unie-ABC-app!

Mei 2025

COLOFON

Het werk van Unie-ABC wordt deels betaald 
door een bijdrage vanuit de aangesloten 
gemeenten, maar we zouden graag meer 
mogelijkheden hebben. Wil jij het werk van 
Unie-ABC steunen, dan kan dat door een 
gift over te maken op rekeningnummer 
NL14 TRIO 0391 0156 13 ten name van 
Unie-ABC. Vanwege de ANBI-status zijn 
giften aftrekbaar van de 
inkomstenbelasting.

Een andere mogelijkheid om fiscaal gunstig 
te steunen is met een nalatenschap. Zo 
draag je ook na jouw aardse leven bij aan 
het werk in Gods Koninkrijk.

Meer informatie: 
www.unie-abc.nl/nalatenschap of neem 
contact op met ons kantoor.

Geven en nalaten
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Over het lied

Filip Leenman is lid van Baptistengemeente De Rank 
in Utrecht. Hij schrijft al vele jaren liederen die ook 
voor samenzang geschikt zijn. Deze kun je 
beluisteren via www.nieuwlied.nl, waar ook 
beamerteksten en gitaarakkoorden te vinden zijn.

Filip: "De visietekst van Unie-ABC is: Laat het Licht 
zien! Ik werd geraakt door de uitwerking hiervan. 
Allereerst een gebed aan God om ons als gelovigen 
steeds meer zicht te geven op Jezus die het Licht is. 
Daarnaast een oproep om onderling het Licht te 
laten schijnen. En ten derde de opdracht om het 
Licht uit te delen in de wereld. Het inspireerde mij 
om er een lied van te maken, waarbij in elk couplet 
een van de drie invalshoeken is uitwerkt."

Beeld achtergrond: middenpaneel van het schilderij 'In 
Uw licht zien wij het licht' van Otto de Bruijne.

U bent het licht voor de wereld,
wie U volgt loopt niet in duisternis,

maar heeft het licht, dat leven geeft.
U bent de bron van het leven,

in Uw licht zien wij het licht
door de Geest die in ons leeft

Laat het Licht zien, laat het stralen, laat het schijnen
Laat het Licht zien, dat iedereen het ziet.

U bent het licht in ons leven,
U roept ons op om één te zijn,
als een baken, vol van hoop.

Wij zijn een werkplaats van vrede,
een oefenplaats van liefde en trouw,

zodat de wereld U gelooft.

Laat het Licht zien, laat het stralen, laat het schijnen
Laat het Licht zien, dat iedereen het ziet.

Wij zijn het licht voor de wereld,
dus ga op weg en laat het zien,

het goede nieuws, dat leven geeft.
Door goede werken en woorden,

in liefde en in dienstbaarheid,
door de Geest die in ons leeft

Laat het Licht zien, laat het stralen, laat het schijnen
Laat het Licht zien, dat iedereen het ziet.

Tekst & muziek Filip Leenman (2025) n.a.v. visie Unie-ABC



Ontmoeten we jou daar 
ook? Kijk op 
www.unie-abc.nl/app 
voor meer informatie of 
scan met je telefoon de 
QR-code hieronder om 
meteen naar de 
app-store te gaan.

Bij verschijning van dit magazine hebben ruim 900 
Unie-ABC'ers de Unie-ABC-app op hun telefoon 
geïnstalleerd. En wat is het geweldig bemoedigend om 
regelmatig van gemeenten uit het hele land te horen 
welke mooie dingen er bij hen gebeuren! Bijvoorbeeld in 
de doopdiensten waar we zo samen van mee mogen 
genieten. Gods werk gaat door!

Verder delen deelnemers onder meer dank- en 
gebedspunten en ervaringen op het gebied van Samen 
Jong, zending en pionieren. Ook kun je heel concrete 
hulpvragen stellen én vind je er informatie over de 
evenementen van onze organisatie.

Heb jij hem al?

Elkaar bemoedigen 
via de Unie-ABC-app

Baptistengemeente Delfzijl

Baptistengemeente Spijkenisse

Baptistengemeente Hengelo

Baptistengemeente Hardenberg

Baptistengemeente Tiel

Baptistengemeente Kampen


